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Openluchtdienst

1e Pinksterdag 2023 om 10.30 uur
Vruchten van de Geest

(Galaten 5: 22-23)

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen

Let op, nieuwe locatie:
veld naast Mielweg 50, Lunteren
Kom bij voorkeur met de fiets.
Zelf een stoeltje of kleedje meenemen.
Bij slecht weer om 10.30 uur in de
Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat.



Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
zondag 28 mei 2023
1° Pinksterdag

Ochtenddienst aanvang: 10.30 uur
Veld naast Miehweg 50

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen

Met muzikale medewerking van Sipke de Boer, Jacqueline Versteeg,
Welmoed en Catharina Doornbos, Sieneke Kraai, Bas van Manen

Ouderling van dienst: Ed Keijzer

Diaken van dienst: Bram Munters

Oppasdienst: Anita Wielstra en Kati van Maanen
Kinderkring: Wieteke Keijzer

Beamerdienst: Erik

Bloemendienst : P. Boiten

Avonddienst aanvang: 19.00 uur
Voorganger: ds. R. van der Zwan, Amersfoort
Organist : gastorganist Eddy Vliem

Collecten:
le Diaconie ( Opvang in Pastorie )
2e Onderhoudsfonds

*Zingen: LB 686
*Gebeden

*Collecte : 1¢ Diaconie ( opvang in pastorie); 2¢ onderhoudsfonds
*Zingen: LB 687:1, 3
*Heenzending en zegen | gezongen ‘Amen’
*QOrgelspel
Mededelingen

*Bloemen
De bloemen van Pinksterzondag gaan met dank en een hartelijke groet naar de
Familie van Ramshorst, Mielweg 50. Dit in verband het mogen gebruiken van hun
locatie voor de openlucht dienst.

*Klus- schoonmaakavond
Woensdag 31 mei staat er weer een klus/schoonmaakavond gepland.
Helaas was er de afgelopen avonden weinig animo. Toch vinden we het prettig
voor alle kinderen van de kinderkring en clubs dat het netjes en schoon is.
Starten om 19:30. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. Info: Alies
Hendriksen

*Diaconiecollecte 28 mei 2023 Oekraiense vluchtelingen.
In de pastorie verblijven sinds het voorjaar 2022 een achttal vluchtelingen uit het
door oorlog verscheurde Oekraine. De opvang van de bewoners, die daar heel
dankbaar voor zijn, wordt gedeeltelijk door onze kerk bekostigd. Zo worden de
energie- en internetkosten en gemeentelijke belastingen gedragen door de
diaconie. De collecte van deze zondag is bestemd voor deze kosten. Van harte
aanbevolen.

*Koffietijd en meer...
Zaterdag 3 juni is er de laatste koffieochtend van het seizoen, met het thema:
"Even helemaal niks...". Afsluiting met een hapje en een sapje! Hartelijk welkom
van 10 tot 12 uur in de koffiezaal van de kerk

*Senioren nieuws.
Woensdag 7 juni is onze laatste middag van dit seizoen.
We doen dan traditiegetrouw spelletjes. Martin van de Vendel bakt weer
pannenkoeken voor ons . Hebt U thuis een leuk spel, breng het gerust mee.
Wij hopen op een gezellige middag met elkaar. Vanaf 13.45 uur bent U van harte
welkom.
Vervoer nodig? bel Diddy Spelt no. 0615641645.
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Liturgie Avonddienst
*Orgelspel
*Welkom
*Zingen: LB 150a: 1, 2
*Bemoediging en groet
*Zingen: LB 150a: 4
*Schriftlezing: Galaten 5: 22-23a
*Gebed om Gods Geest van ontferming en bezieling (kaarsen aansteken)
Wees aanwezig, Geest van liefde ...
Wees aanwezig, Geest van vreugde ...
zingen: LB 367d
Wees aanwezig, Geest van vrede ...
zingen: LB 367d
Wees aanwezig, Geest van geduld ...
Wees aanwezig, Geest van vriendelijkheid ...
Wees aanwezig, Geest van goedheid ...
zingen: LB 670:1
Wees aanwezig, Geest van geloof ...
Wees aanwezig, Geest van zachtmoedigheid ...
Wees aanwezig, Geest van zelfbeheersing ...
zingen: LB 670: 4
Wees aanwezig, Geest van God
zingen: LB 670: 7
*De Geest in de Bijbel - lezen / zingen:
— Genesis 1: 1-5 | zingen: LB 680:1, 2
— Ezechiél 36: 26-27 | zingen: LB 680: 4
— Joél 3:1-5 | zingen: LB 769:1
— Psalm 104: 1-4, 27-30 | zingen: LB 769: 5
*Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
*Zingen: Lied 675: 1
*Preek
*QOrgelspel
*Geloofsbelijdenis
10

Liturgie ochtenddienst
Een hartverwarmend feest: Pinksteren. Geboortedag van de kerk/ gemeente/
verbondenheid. Gods Geest in mensen, zij worden aan elkaar toevertrouwd.

Het thema van de viering is: vruchten van de Geest. Herkennen we ze? Waar
hebben we talent voor....

Denk en vier met ons mee!

Met muzikale medewerking van Sipke de Boer, Jacqueline Versteeg, Welmoed
en Catharina Doornbos, Sieneke Kraai, Bas van Manen

Muziek voor de dienst

Wi bereiden ons voor

*Woord van welkom

*Groet (we gaan staan)
Aan het begin van deze viering, als een moment van rust en bezinning in
een bewogen wereld en veeleisend bestaan, spreken wij uit wat ons
bindt, boeit, in beweging brengt en wat ons drijft. Dat is ons geloof en
vertrouwen, de hoop of misschien alleen maar het verlangen, dat Onze
hulp is in de Naam van de Eeuwige, die hemel en aarde met elkaar
verbindt, die ons in liefde vasthoudt en die op weg door de tijd niet
zonder ons mensen wil gaan.

Genade zij u en vrede
Van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus
In de gemeenschap van de Heilige Geest

Allen: Amen.

*Openingslied: Lied 675 Geest van Hierboven

Geest van hierboven, leer ons
geloven, hopen, liefhebben

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
door uw kracht! als wij herboren Hem toebehoren,
Hemelse vrede, deel U nu mede die ons is voorgegaan.

aan een wereld die U verwacht! Halleluja!

Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen, al ons verlangen,



de macht aanvaarden en onze
koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen
zijn, Halleluja!
(we gaan zitten)

Wat kan ons schaden, wat van U
scheiden, liefde die ons

hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook
lijden, Gij houdt ons

bij de hand gevat.

Gij hebt de zege ,voor ons
verkregen, Gij zult op aarde

*Bij de bloemschikking

*Inleiding op het thema - handenvol, mandenvol....
de 8 kaarsen worden aangestoken
*Kyriégebed
*In memoriam Leo Boter
lied door Bas en Sieneke: Ken je mij....
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht
*Zondagsgebed

*We zingen:
Heilige Geest van God,)
vul opnieuw mijn hart.)2x
Vul mij opnieuw,
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
vul mij opnieuw. Heilige Geest,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,)
vul opnieuw mijn hart.)2x

Ken je mij?

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,

die niet staat en niet valt

en niet voelt als ik,

niet koud en hooghartig

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,

Wie ken je dan?

Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,

Als niemand anders,

Datik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel

Dat geen bron ontspringt

in mijn diepte

Dat ik alleen dit gezicht heb,

geen ander.

Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,

door niemand minder?

Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Een raam waarlangs het opklarend weer

Of het vallende duister voorbij vaart

Heb je geroepen? Hier ben ik

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is

Dat draagt wie ik ben,

dat het houdt,

Ik zou een woord willen spreken

Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt

Ik ben jouw zuiverste zelf,

Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben
Ken je mij? Wie ken je dan?

Weet jij mij beter dan ik?

Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Trijntje Costethuis
De tekst Is van de hand van haar vader, de theoloog en dichter Huub Oostertwis.

Gegegende en gegellige pinksterdagen gewenst!




geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,

het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Gaven en gebeden

Alwie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,

die vindt de boom des levens,

de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

*Collecte : 1¢ Diaconie ( opvang in pastorie); 2¢ onderhoudsfonds

*Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Ga nu heeninvrede (we gaan staan)

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.

Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.

Wil u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

*Zegen

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar.

*Moment met de kinderen, ze komen naar voren!
*We zingen met de kinderen:

Er brandt een klein vlammetje in m’n hart ~ 2x
Het maakt alles licht en het houdt me warm  2x
En weet je: er is niets dat het doven kan 2x

. Blaas maar fff ff

d blaas maar fff ff

Allen: Het brandt en het schijnt,
het vlamt en verspreidt,

Gods liefde en trouw

VOOr mij en voor jou...

Het brandt en het schijnt,
het vlamt en verspreidt,
Gods liefde en trouw

Blijft altijd, bij mij en bij jou

God is er en Hij gaat altijd met me mee 2x
Ook al is het pikkedonker om mij heen 2x
Door dit vlammetje ben ik nooit meer alleen 2x
Allen: Het brandt en het schijnt,
het vlamt en verspreidt,
Gods liefde en trouw
VOOr mij en voor jou...

Het brandt en het schijnt,

het vlamt en verspreidt,

Gods liefde en trouw

Blijft altijd, bij mij en bij jou 4x

*Schriftlezing: Matteus 14: 14-20 (lector: Anneke de Boer)



Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij medelijden met
hen en Hij genas hun zieken.

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Dit is
een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de
dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.” Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet
weg, geven jullie hun maar te eten.” Ze antwoordden Hem: ‘We hebben hier
niets, alleen vijf broden en twee vissen.” Hij zei: ‘Breng ze Mij.” En nadat Hij de
mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam Hij de vijf broden
en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak
de broden; Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de
mensen. 20 ledereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over
waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol.

*We zingen:
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw Zoon besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
*Schriftlezing: Handelingen 2: 1- 4
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar
ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort viammen, die
zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk
op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in
verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren

buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeérs die daar
spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?

Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit
toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken
zijn.’
*We zingen: De wind steekt op —sela

Als de hemel openbreekt,

het huis vervult met vrede,

zal de adem van uw Geest

ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:

zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:

Heer, maak ons helemaal nieuw!
*Moment van bezinning

*We zingen lied 841: 1,2 en 3
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;



