Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
zondag 02 juli 2023
Overstapdienst
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Caroline Oosterveen
Organist: Betty Diender

Ouderling van dienst: Joanne v.d. Vendel

Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies
Oppasdienst: Jolien van der Kuur en Anita Wielstra
Kinderkring: Marjolijn van de Haar

Beamerdienst: Aart Davelaar

Bloemendienst : A. de Boer

Avonddienst aanvang: 19.00 uur
Gezamenlijke Jeugddienst in de Maranathakerk
Voorganger: Karina Groothuis

Collecten:
1le Diaconie:Vluchtheuvel
2e Onderhoudsfonds



Mededelingen
*Bloemen.
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen
naar Petra Boiten ;Bisschopweg 1242

*Diaconiecollecte 2 juli 2023“De Vluchtheuvel”

Stichting “De Vluchtheuvel” organiseert, grotendeels in de Muldersschuur
aan de Roskammersteeg in Lunteren, opvang en activiteiten voor jong en
oud. Het overkoepelend thema waar de activiteiten onder vallen is:
“Betrokken zijn op elkaar”.

*Reserveren voor het komen seizoen
Heeft u voor het komend seizoen voor toerusting of ontmoeting een
ruimte in de kerk nodig? Reserveren dan z.s.m.via koster@gklunteren.nl.

*Kinderoppas

Een mededeling vanuit de oppas voor a.s zomervakantie. De ervaring leert
dat er in de vakantie periode eigenlijk geen kinderen komen.

We bieden dan vanaf zondag 23 juli geen oppas aan.

We zien jullie dan graag weer vanaf 20 augustus!



Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kan, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

ik wens je vrede toe om wie je bent

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft

in elk van de seizoenen die jij leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

*Zegen, allen Amen
*QOrgelspel

Liturgie ochtenddienst

Thema: Hoe is jouw WIFI......
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Overstapdienst,

*Orgelspel
*Lied voor de dienst : Glorie aan God (via opname )
met Franca Doornbos, Brent Egbertsen, Sander Fluit en Laura van
Velthuisen

*Welkom en mededelingen

We bereiden ons voor
*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen
*We zingen: lied 23b: 1 en 2, een psalm van David!
*inleiding op het thema
*kennismaking met de overstappers — een klein gesprekje
*Kyriégebed
*We zingen als glorialied: lied 413:1

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht
*Gebed
*Kindermoment: gesprek met de kinderen & zingen

Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.
kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring

*Filmpje: https://youtu.be/6Npr3h8I1IM

*Schriftlezing: Numeri 6:22-27

*We zingen: het allerleukste liedje

1. Ik ken een heel leuk liedje En past heel goed bij mij
En het maakt me blij Het liedje blijft zo hangen

Het is vaak op de radio 't Is een leuke melodie



Maar het gaat ook ergens over Ja, het geldt dus ook voor jou: *We zingen: de kracht van Uw liefde,

Nee, vervelen doet het niet 'Je bent niet meer alleen’ Heer ik kom tot U
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh" Luister naar dit liedje bij alles wat je Neem mijn hart verander mij
doet Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
2. Dit liedje maakt me happy en, echt Herinner je dan telkens weer:
Het voelt zo goed 'Hij maakt alles goed' Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de
Het maakt mij altijd vrolijk Want God zegt over jou over mij kracht van Uw liefde
En g}egft mij weer nieuwe moed Iefs bijzonder en dat maakt mij blij Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
En zit ik er doorheen Hij zegt: . . "
L Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Dan zet ik mijn speakers aan .
. I . Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan luister ik dit liedje Refrein : . . .
. " Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
En kan ik er tegenaan Groter dan een berg, zo hoog
Mooier dan de regenboog Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
Refrein : Dieper dan de oceaan En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En
Want God zegt over jou over mij Is hoeveel Ik van je hou elke dag mag leven
lets bijzonder en dat maakt mij blij Maak je dus geen zorgen meer Door de kracht van Uw liefde
Hij zegt: Elke dag ben Ik er weer
"Groter dan een berg, zo hoog Als je eens wist hoeveel Ik van je hou Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Mooier dan de regenboog Groter dan een berg, zo hoog Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Dieper dan de oceaan Mooier dan de regenboog Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Is hoeveel Ik van je hou Dieper dan de oceaan Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Maak je dus geen zorger: meer Is hoeyeel Ik van je hou Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Elke dag ben Ik er weer. Maak je dus geen zorgen meer . . "
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Elke dag ben lk er weer "
3. Dit allerleukste liedje is er voor Als je eens wist hoeveel Ik van je hou." Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
iédereen J J J ' Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
*Schriftlezing: David en Goliath, uit de Vertelbijbel, door Franca Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
*Korte overdenking Gaven en gebeden

*collectes 1le diaconie : De vluchthevel 2¢ Onderhoudsfonds
*We staan stil (en gaan verder....) bij het liturgisch bloemstuk
®m *De kinderen ontvangen een zegen
al | wens van de ouders
A ; [ Welkom bij de soos
Welkom bij de Followers
Kadootje namens de kinderkring en gedicht, door Alies:
God als reisgenoot
*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Heenzending en zegen
*We zingen als slotlied: Ik wens jou, Trinity
Ik wens jou een dak boven je hoofd




