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Zingen: Lied 887 ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God” 
2e Schriftlezing: Mattheüs 10: 34 - 42 (NBV21) 

Zingen: HH 373 “Grote God, zie ons verlegen” 
Verkondiging: Thema  “Een hoopvolle toekomst” 
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel 

Antwoordlied Lied 939 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht” 
Afsluiting 

Zingend ons geloof belijden HH 523 “Ik geloof in God de Vader” 
Gebeden 
Inzameling van de gaven 

Slotlied HH 338 “Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God”  
Zegen, na de woorden…en jullie Zijn Shalom Zijn vrede geven - Gezongen 

amen (3x) 
Mededelingen 

• .Bloemen. 
Deze zondag gaan de bloemen namens ons allen met een hartelijke 
groet naar het echtpaar van den Top-Blankenspoor, Heidevelderweg 
12 Lunteren. Zij waren 7 Juli 40 jaar getrouwd. 
 

• Inlevertermijn talentenformulier 
De afgelopen weken hebben we al vele ingevulde talentenformulieren 
ontvangen.  
Dank daarvoor! Heeft u dat nog niet gedaan? Wilt u het ingevulde 
talentenformulier uiterlijk 1 augustus inleveren? 
Als er nog vragen over zijn hoor ik het graag, Marjolijn Agterberg  
 

• Belangrijke wijziging Kinderoppas 
In tegenstelling tot eerdere berichten is er op 23 en 30 juli en 6 en 13 
augustus wel oppas 
Velen waren teleurgesteld en hebben toen zitten puzzelen en zijn tot 
een oplossing gekomen. Graag kindjes vanaf 9:45 uur brengen. Voor 
meer info: zie de digitale Nieuwsbrief of onze site onder Nieuws 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 
zondag 16 juli 2023 

 
 
 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Margret Spelt 
 

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai 
Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Chantal Zandsteeg en Didy Spelt 
Kinderkring: Franciska v/d Vliert 
Beamerdienst: Betsy Verburg 
Bloemendienst : J. v.d. Brink 
 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk 
Voorganger: dhr. Bert Fluit 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds  
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Liturgie ochtenddienst 
Thema: Kies dan het leven! 
 

Hoe maak jij belangrijke keuzes? 
Wat speelt daarbij voor jou een rol. 
Want kiezen is niet altijd gemakkelijk. 
Telkens weer is het goed om te ontdekken  
hoe mooi het kan zijn je ergens aan te verbinden, 
‘ja’ te zeggen; 
maar soms is het beter om duidelijk 
‘nee’ te zeggen. 
 
Gods bevrijdende leefregels  
en Gods ‘ Ja- in- liefde’ 
- gaan zij daarbij met je mee? 

 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst:  Stil mijn ziel,  weest stil ( opname en meezingen) 
*Welkom en mededelingen  

Wij bereiden ons voor 
*Intochtslied psalm 119: 11 en 49 
*Stil gebed 
*Onze hulp en Groet 
*We zingen:  is het er ja, of is het er nee, Hanna Lam: Waar zou de stad van de 
vrede zijn 
 
Waar zou de stad van de vrede zijn,  
kun je er komen al ben je ook klein?  
Is het ver weg over land, over zee, 
Is het er ja of is het er nee? 
 
Hoe komen wij op het goede spoor,  
is het linksaf, of is het rechtdoor? 

Is het niet hier en is het niet daar,  
is het er nee, of is het er ja? 
 
Zijn alle dromen dan toch bedrog,  
hebben wij hier tevergeefs gezocht? 
Geef ons een teken van vrede mee!  
Is het er ja, of is het er nee? 

 
*Kyriëgebed 
*We zingen als glorialied lied 993:1,2 en 7 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
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*Gebed bij de opening van de Schrift 
*Inleiding op het thema 
*We zingen lied 843, Wat te kiezen, leven, dood 
*Kindermoment: gesprek met de kinderen & zingen 

Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht.  

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 
*Bijbellezing:  Deuteronomium 30: 11-20 
*Lied:  316: 1 en 4 
*Bijbellezing: 1 Corinthiërs 13 
*Lied:   791: 1 en 3  
 
*Moment van bezinning 
*Lied:   531: 3 
 
 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes:  1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden, Onze Vader 

Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied lied 704:1 en 2 

(De kinderen van de oppas worden opgehaald) 
*Zegen die we beantwoorden met lied 704:3 
*Orgelspel  

Liturgie avonddienst 
In Maranathakerk 

Welkom en mededelingen 
Aanvang 

Zingen: Psalm 65: 1 en 2 “De stilte zingt U toe o Here” 
Stil gebed, bemoediging en groet 

Zingen: Psalm 65: 5 “Gij komt het dorre land doorschrijden” 
Gebed  

Zingen: HH 728 “Jezus leeft in eeuwigheid.” 
Woord 
Gebed opening van Gods Woord 
1e Schriftlezing: Jeremia 29: 1 en 4 – 14 (NBV21) 


