Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
zondag 30 juli 2023
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen
Organist: Sipke de Boer

Ouderling van dienst: Ed Keijzer
Diaken van dienst: Bram Munters
Oppasdienst: Didy Spelt
Kinderkring: Wieteke Keijzer
Beamerdienst: Aart Davelaar
Bloemendienst : E. Schreuder

Avonddienst aanvang: 19.00 uur
Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk
Voorganger: ds F.A. van Velzen, Amersfoort

Collecten:
le Kerk
2e Onderhoudsfonds



Mededelingen
*Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met bemoediging namens onze gemeente naar
Dhr. M. Van Garderen, Berkhofweg 34.

*Belangrijke wijziging Kinderoppas

In tegenstelling tot eerdere berichten is er op 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus
wel oppas. Velen waren teleurgesteld en hebben toen zitten puzzelen en zijn tot
een oplossing gekomen. Graag kindjes vanaf 9:45 uur brengen. Voor meer info:
zie de digitale Nieuwsbrief of onze site onder Nieuws

" M /7,
OW/\S’TWM

*Inlevertermijn talentenformulier

De afgelopen weken hebben we al vele ingevulde talentenformulieren
ontvangen.

Dank daarvoor! Heeft u dat nog niet gedaan? Wilt u het ingevulde
talentenformulier uiterlijk 1 augustus inleveren?

Als er nog vragen over zijn hoor ik het graag, Marjolijn Agterberg



Avonddienst

‘Mijn oog is op u’— n.a.v. Psalm 32 | Lunteren — Maranathakerk - 30/07/23
Zingen Psalm 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
‘Engelen zendt Hij alle dagen’
‘Geen duister zal je overvallen’
Stil gebed

Votum & groet

Zingen

Nieuwe Liedboek
914

‘Geef mij, Heer, mij los te zingen’
‘Zij mijn zingen: doortocht geven’
‘Als geen zonde, onbeleden’

Gebed
Bijbellezing 1 Psalm 32,1-4
(NBV21)
Zingen Psalm 32,2 ‘Nu heb ik, Heer, mijn zonde U
beleden’
Bijbellezing 2 Psalm 32,7-8
(NBV21)
Zingen Psalm 32,4 ‘Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u

wijzen’

Verkondiging

‘Mijn oog is op u’

Muzikale meditatie

suggestie:
Hemelhoog 298

(‘Genade zo oneindig groot’)

Zingen

Hemelhoog 176

‘God enkel licht’

‘Der sterren pracht’
‘Heer, waar dan heen?’
‘Ja, amen, ja’

‘God onze Heer’

Geloofsbelijdenis

Zingen

Nieuwe Liedboek
868,2

‘Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn
liefde uw leven’

Dankgebed &

voorbede

Collecten

Zingen Hemelhoog 420 ‘Heer, wijs mij uw weg’
‘Heer, leer mij uw weg’
‘Heer, leer mij uw wil’
‘Heer, toon mij uw plan’

Zegen

Liturgie ochtenddienst
Thema: in barmhartige handen vallen— over troost en “......en toch”

Er is geen troost als je niet gehoord of gezien wordt. Echt gehoord. Telkens
opnieuw.

Want troosten is niet: opbeuren.

Het is ook niet berusten. De hoop opgeven dat het anders zou kunnen zijn.
In de verhalen uit heel de geschiedenis van God met ons mensen horen we
hoe mensen ook in kwellende zoektochten, als je beroofd bent, gevallen en
verwond,

Wie vernederd waren doet hij fier rechtop staan,
genezen zal hij wie gebroken was;
hij verbindt diepe wonden met troost.

*Orgelspel
*Lied voor de dienst : Wees mijn verlangen (Opname & meezingen)

Wij bereiden ons voor
*Intochtslied lied 723
*Stil gebed
*Onze hulp en Groet
We luisteren ter inleiding op het kyrié-gebed naar het lied
door Kinga Ban: In goede handen
*Kyriégebed
*Tekst ter bemoediging:
Alleen door liefde en ontferming
Worden wij gelijk aan God
Harten zoals dat van de Samaritaan
Trekken zich de pijn van de ander aan
En zijn vol ontferming uit BWV164, Bach
*We zingen als glorialied lied 916: 1a, op melodie: ach blijf met uw genade
Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht



*Gebed bij de opening van de Schrift
*Inleiding op het thema , ook aan de hand van een spiegelverhaal
*Kindermoment: gesprek met de kinderen & zingen

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring

*Bijbellezing: Job 2:10d-13

*Lied: psalm 119: 31
*Bijbellezing: Lucas 10: 25-37
*Lied: 800:1en2

*Moment van bezinning

*Lied: 800:3en5

Gaven en gebeden
*Inzameling van gaven : 1¢ Kerk 2¢ onderhoudsfonds
*Dankzegging en voorbeden,
telkens daarbij gezongen lied 916: 1a, mel. Ach blijf met uw genade,
Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.
*stil gebed, Onze Vader
Heenzending en zegen
*We zingen als slotlied opwekking 167: 2 en 3 ( Samen in de naam)
(De kinderen van de oppas worden opgehaald)
*Inleidende tekst op de zegen:

Voor handen die niet gesloten blijven

Wordt de hemel geopend

Naar ogen die zich vullen met medelijden

Kijkt de Heiland vol genade

Aan harten die naar liefde streven

Wil God zelf Zijn hart geven -uit BWV164, Bach
*Zegen, die we beantwoorden met lied 416:1



