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Welkom door de ouderling van dienst 

- Muzikale medewerking door: 
 Rineke de Wit & Lex Pelamonia 

- Collecte: Compassion 

- Gebed door: Jeanine van Maanen en Sita 
Abma  
 

 

 

 

 

 

 

Lied van intocht (samenzang)   
Opwekking 801 – Het leven in mij 
 

Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt 

dat Jezus leeft, 
en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 

met alles wat ik ben, 
mijn hoop is in zijn naam alleen. (2x) 
 

Refrein: 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
 

Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt: 
waar ik ook ben, 
daar is Hij bij. 
God toont zijn koninkrijk. 
Ik draag zijn heerlijkheid 

door zijn aanwezigheid in mij. 
 

(Refrein) 
 

Bridge 2x: 
God is achter en voor mij, 
omgeeft mij altijd. 
Hij is boven en onder, 
zelfs binnenin mij. 
 

Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven. 
 

Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 

God dichtbij. 
Hij is het leven. 
 

(Refrein) 
 

Moment van stilte 

Hartelijk welkom door Joanne 

 

Votum en groet (samenzang) 
Sela – Votum en Groet 
 

Votum 

Onze hulp en onze verwachting 

is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 

Groet 
Genade en vrede 

van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
Halleluja, halleluja, amen! 

 

Inleiding op het thema ‘Hoop’  
 

Luisterlied:  
Van Dik Hout- Tot jij mijn liefde voelt 

 

Als de regens om je oren slaan 

Heel de wereld zit achter jou aan 

Kom dan bij mij in de luwte staan 

Tot jij mijn liefde voelt 

Valt de avond met zijn sterrenpracht 

En er is niemand die jouw leed verzacht 

Dan hou ik duizend jaar voor jou de wacht 
Tot jij mijn liefde voelt 

Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit 

Maar bij mij krijg jij het fijn 

Bij ons allereerste ogenblik 

Zag ik al precies waar jij moest zijn 

Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou 

Ik struin de straten af, voor dag en dauw 

Er is niets dat ik niet doe voor jou 
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Tot jij mijn liefde voelt 

Stormen razen over open zee 

Over de snelweg van de spijt 

Spelen winden met een nieuw idee 

En zoals ik, zoek jij ze voor altijd 

Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar 

Ik doe alles voor, je zegt het maar 

Al moet ik tien keer rond de evenaar 

Tot jij mijn liefde voelt 

Tot jij mijn liefde voelt 

 

Gebed bij de opening van de bijbel  
Door Rineke de Wit 

 

Filmmoment 
 

Samenzang 

Opwekking 807 - God van licht  
 

In mijn twijfels, mijn verdriet 

In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 

U bent de rust als het stormt op zee 

U bent de rust als het stormt op zee 

In mijn onrust neemt U mijn hand 

In mijn vragen houdt Uw Woord stand 

In uw liefde reist U mee 

U bent de rust als het stormt op zee 

U bent de rust als het stormt op zee 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Ik vertrouw op U 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Veilig naar de kust 

 

Waar U woont X 4 

 

Storm en golven vrees ik niet 

In de morgen zing ik mijn lied 

In Uw liefde reist U mee 

U bent de rust als het stormt op zee 

U bent de rust als het stormt op zee 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Ik vertrouw op U 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Veilig naar de kust 

Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 

Waar U woont 
U schijnt feller, dan de sterren 

Heer, U leidt ons door de storm 

U schijnt feller, dan de sterren 

Heer, U leidt ons door de storm 

U schijnt feller, dan de sterren 

Heer, U leidt ons door de storm 

U schijnt feller, dan de sterren 

Heer, U leidt ons door de storm 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Ik vertrouw op U 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Veilig naar de kust 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Ik vertrouw op U 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Veilig naar de kust 

 

Waar U woont X 4 

 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Ik vertrouw op U 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Veilig naar de kust 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Ik vertrouw op U 

God van licht, wees mijn gids 

Leid mij door het donker 

Veilig naar de kust 

 

Waar U woont x 4 

 

Samenzang 

Opwekking 575 - Jezus alleen 

 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
Dwars door het duister van de nacht. 
 

Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu.  
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Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid.  
 

door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf,  
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn 
heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.  
 

Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!  
 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.  
 

Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga.  
 

Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand.  
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 

Bijbellezing Door Rineke de Wit 
 

Samenzang 

Sela – Ik zal er zijn 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

Korte overdenking/ samen in gesprek 

 

Samenzang (aanleren) 
Elevation Worship & Maverick - Jireh 

 

I'll never be more loved than I am right now 

Wasn't holding You up So there's nothing I can 
do to let You down It doesn't take a trophy to 
make You proud I'll never be more loved than I 
am right now, oh 

  
Going through a storm but I won't go down 

I hear Your voice Carried in the rhythm of the 
wind to call me out You would cross an ocean 
so I wouldn’t drown, You've never been closer 
than You are right now (Let's sing it loud y'all) 
  
You are Jireh, You are enough 

Jireh, You are enough 

And I will be content in every circumstance 

You are Jireh, You are enough 

  
Forever enough, Always enough 

More than enough, Forever enough 

Always enough, More than enough 

  
I don't wanna forget how I feel right now 

On the mountaintop I can see so clear what 
it's all about So stay by my side when the sun 
goes down Don't wanna forget how I feel right 
now (Jireh) 
  
Jireh, You are enough 

Jireh, You are enough (so I will be) 
I will be content in every circumstance 

Jireh, You are enough (He is always enough) 
  
He's forever enough, Always enough 

Always more than enough. He is, He is Forever 
enough Always enough (He's everything, He's 
always) More than enough (yeah) 
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 I'm already loved 

I'm already chosen 

I know who I am 

I know what You've spoken 

I'm already loved 

More than I could imagine 

And that is enough, oh-oh 

  
I'm already loved (I'm already loved) 
I'm already chosen (I'm already chosen) 
I know who I am (I know who I am) 
I know what You've spoken (I know what 
You've spoken) 
I'm already loved (I'm already loved) 
More than I could imagine (more than I could 
imagine) 
That is enough (that is enough) 
It's enough for me, oh 

  
I'm already loved (I'm already loved) 
I'm already chosen (I'm already chosen) 
I know who I am (I know who I am) 
I know, I know what You've spoken (I know 
what You've spoken) 
I'm already loved (I'm already loved) 
More than I could even fathom (more than I 
could imagine) 
  
And that is enough (and that is enough) 
Yes it is, it's enough, it's enough 

And that is enough (that is enough) 
What His truth says is better than anything 

That is enough (that is enough) 
What He's declared over us, it's true 

That is enough (that is enough) 
That is enough (that is enough) 
  
That is enough (that is enough) 
Jehovah, You are (that is enough) 
El Shaddai, You are (that is enough) 
When I have You, I have everything (that is 
enough) 
When I have Jesus, I have everything (that is 
enough) 
That is enough (that is enough) 
  
'Cause You are enough (You are enough) 
You're my portion (You are enough) 
You're my portion (You are enough) 
More than enough for me (You are enough) 
Say, You are enough (You are enough) 
So I am enough (so I am enough) 

You are enough (You are enough) 
So I am enough (so I am enough) 
Say, Jireh 

  
Jireh, You are enough (Jireh) 
Jireh, You are enough (yes Your are) 
I will be content in every circumstance 

Jireh, You are enough, oh-ooh (You are) 
  
If He dresses the lilies with beauty and 
splendor 

How much more will He clothe you? 

How much more will He clothe you? 

If He watched over every sparrow 

How much more does He love you? 

How much more does He love you? 

  
If He dresses the lilies with beauty and 
splendor 

How much more will He clothe you? 

How much more will He clothe you? 

If He watched over every sparrow 

How much more does He love you? 

How much more does He love you? 

  
If He dresses the lilies with beauty and 
splendor 

How much more will He clothe you? 

How much more will He clothe you? 

If He watched over every sparrow (don't you 
worry!) 
How much more does He love you? (Our 
Father loves you) 
How much more does He love you? (How 
much more?) 
  
How much more does He love you? (How 
much more?) 
How much more does He love you? (How 
much more?) 
How much more does He love you? (How 
much more?) 
How much more does He love you? (How 
much more?) 
How much more does He love you? 

  
It's more than you ask, think or imagine 

According to His power working in us 

It's more than enough 

It's more than you ask, think or imagine, oh 
yeah 

According to His power working in us 
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It's more than enough (let's go y'all) 
  
It's more than you ask, think or imagine (so 
according) According to His power, it's working 
in us (how much more does He love you?) 
It's more than enough (how much more? 
Sing!) More than you ask, think or imagine (so 
according) According to His power working in 
us (how much more does He love you?) 
It's more than enough (one more time, sing!) 
  
More than you ask, think or imagine 

According to His power working in us (how 
much more does He love you?) 
It's more than enough (how much more?) 
It's more than enough (how much more?) 
More than you know (more than enough) 
It's more than enough (more than you know) 
More than you know (more) 
  
Jireh, You are enough 

Jireh, You are enough (You've always been 
enough) 
And I will be content in every circumstance 

Jireh, You are enough 

  
And I will be content (yes) in every 
circumstance Jireh, You are enough 

 

Gebed (O Lord hear my prayer )  
Door Jeanine van Maanen en Sita Abma. (Op 
basis van voorbeden uit de Startmiddag)  
 

Collecte  
Compassion (Geïnspireerd door het verhaal 
van Arjan Koolhaas) 
 

Lied tijdens collecte:  
Coldplay – Fix You 

 

When you try your best, but you don't succeed 

When you get what you want, but not what 
you need 

When you feel so tired, but you can't sleep 

Stuck in reverse 

And the tears come streaming down your face 

When you lose something you can't replace 

When you love someone, but it goes to waste 

Could it be worse? 

Lights will guide you home 

And ignite your bones 

And I will try to fix you 

And high up above, or down below 

When you're too in love to let it go 

But if you never try, you'll never know 

Just what you're worth 

Lights will guide you home 

And ignite your bones 

And I will try to fix you 

Tears stream down your face 

When you lose something you cannot replace 

Tears stream down your face, and I 
Tears stream down your face 

I promise you I will learn from my mistakes 

Tears stream down your face, and I 
Lights will guide you home 

And ignite your bones 

And I will try to fix you 

 

Samenzang 

Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 

 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 

Naam boven alle namen (X10) 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
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Zegenlied 

lied 416 - Ga met God 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Bij het uitgaan 

The Blessing Netherlands (video)  


