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*Gebed om de heilige Geest 

*De Bijbel open: Genesis 4:1-10 

*Lied 272 ‘Wij zoeken in uw huis’  
*Mattheus 5:17-26 

*Lied 802:1,2,4 ‘Door de wereld gaat een woord’  
*Uitleg en Verkondiging. 

*Meditatief orgelspel 

*Lied 1010:1,3,4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 
*We zingen -staande- de Geloofsbelijdenis  

*Dankzegging en voorbeden. 

*Inzameling van de gaven -in de kerk.  

*Slotlied: Lied 286:1,2 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’  
*Zegenbede  

*Lied 415:3 ‘Amen, amen, amen 

*Orgelspel 

Mededelingen 

Bloemen 

De bloemen van deze week gaan met hartelijke felicitaties van onze gemeente 

naar Dhr. Van Engen, 23 oktober mocht hij 90 jaar worden. 

“Omzien naar elkaar” 

In de hal van de kerk kunt u een envelop uitzoeken voor " Omzien naar elkaar" 

Niet in de gelegenheid om een envelop mee te nemen; bel: 06-46347118 of 

mvendel@wxs.nl" .De brieven worden samen met een pakketje groentezaden in 

Roemenië bezorgd. 

Seniorenmiddag 16 november – Te voet naar Rome 

Donderdagmiddag ; aanvang 14.30 uur in de Maranatha kerk. Dan hoopt dhr. 

Wim van Broekhuizen uit Kootwijkerbroek bij ons te gast te zijn;hij komt 

vertellen over zijn tocht naar Rome die hij in 2022 gelopen heeft. Aansluitend zal 

er een stamppottenmaaltijd zijn; u kunt u zich voor deze maaltijd aanmelden bij 

Cock Kroon via kw@maranathakerk.net of via de telefoon bij Geurtje  van 

Engelenhoven, 0318 - 48 42 86 of Ali bol, 0318 - 30 15 68. Van harte welkom! 

Kinder-Dankdagviering: 1 november 15:00 uur 

Welkom bij: Familie Roelofsen , Oud-Erfseweg 1 Lunteren 

15:00 uur met ds Jacques Steenkamp; thema “Wij zijn dankbaar” (Joh. 6: 1-15) 

Dankdag 

Gezamenlijke dienst in de MK ; voorganger ds. Caroline Oosterveen; aanvang 

19:30 uur 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

zondag 29 oktober 2023 

Ochtenddienst  

aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline 

Oosterveen 

Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Petra Boiten 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Jolien van der Kuur en 

Wilma van Garderen 

Kinderkring: Alies Hendriksen 

Beamerdienst: Aart Davelaar 

Bloemendienst : K.van leeuwen 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. John Boogaard, 

Veenendaal 

Organist : Job André 

 

Collecten: 

1e Kerk  

2e Onderhoudsfonds  

 

Die mij droeg op adelaarsvleugels” (Oosterhuis) 

Die mij droeg op adelaarsvleugels 

die mij hebt geworpen in de ruimte; 

en als ik krijsend neerviel  

mij ondervangen met uw wieken  

en weer opgegooid 

totdat ik vliegen kon  

op eigen kracht 

op eigen kracht. 

Thema:  …wil je me dragen?……. 
Vaak vraagt een kind dat, als het moe is, of opziet tegen stappen zetten. Op elke leeftijd 

kun je ernaar verlangen: dat je gedragen wordt. Ook in je geloof, toch? 

 

Het is een prachtig beeld uit de Bijbel: God draagt ons als op adelaarsvleugels. God 

beschermt zijn volk met ouderlijke liefde. Met zelfopofferende liefde zelfs, volgens de 

rabbijnen: de adelaar vangt de pijlen namelijk op zodat zijn jongen ongedeerd blijven. 

 

Maar het  volk Israël is geen passief kind dat voor altijd ‘bemoederd’ moet worden. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de adelaarsjongen zelf kunnen vliegen en grote 

adelaars worden ('totdat ik vliegen kon op eigen kracht'). Gods liefde is ook ruimte 

biedend. 
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De kunst van de ouderlijke liefde is blijkbaar om de vruchtbare middenweg te vinden. 

Daar hoort bescherming tegen gevaar bij maar ook vrijheid om zelf met gevaren om te 

leren gaan. 

Als kerk zoeken we vanuit geloof ook die weg te gaan.  

In deze familiedienst staan we er op verschillende manieren bij stil hoe we daarbij elke 

generatie nodig hebben. Wat kunnen we dan leren van jongeren? Hoe waren/zijn we zelf 

jong? Herkennen we dat de Geest in iedereen zichtbaar aanwezig is ( tekst uit de brief 

aan de Korinthiërs)? 

Liturgie ochtenddienst 
*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : Wat hou ik van Uw huis (opname en meezingen) 

*Welkom & mededelingen 

Wij bereiden ons voor 

*Intochtslied: Toekomst vol van hoop (begeleid door Bas, Ina en Auke) 

*Stil gebed 

*Onze hulp en Groet 

*Inleiding op de dienst.  

*Samen kerkzijn- Samen Jong…waarmee begint dat. 
*Kyriëgebed, 

*Kom hier, dat ik je draag door ds.Caroline en Bauke 

( vrij nr Kommilfoo) 

*Glorialied: psalm 68: 7 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

*Een speelse bepaling bij het thema: Kahoot, door Sita 

*Moment met de kinderen,  

ze mogen naar voren komen en hun sterretjes meenemen 

Alies vertelt een spiegelverhaal! 

*We zingen het kinderlied: 

Het allerleukste liedje, make Some norse kids 

De kinderen gaan weer in de kerk zitten en krijgen een doe-boekje mee 

*Enkele mensen vertellen over hun geloof op jonge leeftijd 

*We zingen lied 913:1 (orgel) 

*Het geloof van jongeren 

*We zingen: wat de toekomst brengen moge:1 in de versie van het  

pelgrimsgebed , (met Bas, Ina en Bauke) 
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Wat de toekomst brengen moge, 

U geleidt mij aan Uw hand.  

moedig sla ik dus de ogen  

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen met mijn vragen;  

Vader, wat U doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen  

met een rustig, kalme moed! 

*Bijbellezing: 1 Korinthiërs 12: 4 t/m 7 

 Deuteronomium 32: 10 en 11  

*Moment van bezinning: ….. Wil je me dragen…. 
*We zingen: opwekking 488, De kracht van Uw 

liefde (Met Bas, Ina en Bauke) 

Gaven en gebeden 

*Inzameling van de gaven in de kerk. : 

 1
e
 Kerk  2

e
 onderhoudsfonds 

*Enkele wensen voor jonge mensen 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

De kinderen van de oppas worden opgehaald 

Heenzending en zegen 

*We zingen als slotlied lied 415:1 en 2(orgel) 

*Dan : De Here zegent jou, kinderopwekking 185, met  Bas, Ina en Auke 

 Door Tess en alle kinderen 

 Door Bas en alle mensen tot een jaar of 40 

 Door Sita en alle mensen  

 Zegen door de dominee 

die we beantwoorden met lied 415: 3(orgel) Amen, amen, amen 

*Orgelspel 

 

Liturgie avonddienst 

U heeft voor deze dienst een liedboek nodig. 

Desgewenst te vinden in kastjes opzij in de kerk naast glazen deuren. 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: Lied 23c:1,2,3 ‘Mijn God mijn herder zorgt voor mij’  
*Stil gebed, Votum en Groet 

*Lied 314:1,2 ’Here Jezus, om uw woord’  


