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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

zondag 5 november 2023 
Ochtenddienst  

aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline 

Oosterveen 

Organist: Sipke de Boer 
Ouderling van dienst: Goos v.d. Kemp 

Diaken van dienst: Piet Kooistra 

Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en 

Esmee van der Berg 

Kinderkring: Franciska van de Vliert 

Beamerdienst: Betsy Verburg 

Bloemendienst : Anneke de Boer 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 

Welkomdienst m.m.v. de 

Welcome Singers 

Voorganger: ds. John Boogaard, 

Veenendaal 

Organist : Margret Spelt 
Beamer : Aart Davelaar 

Collecten: 

1e Kerk  

2e Onderhoudsfonds  

 

 

 

Thema: Twee of drie bij Één  
Neem twee of drie mensen 
 Vrouwen 
 Vriendinnen 
 
Evenzo vele meningen 
Levenshoudingen 
Achtergrondverhalen 
 
Goed om dat te onderscheiden 
Maar ook om ze bijeen te brengen 
Met kreukels en al 
 
Want horen wij niet bij-Één?…… 
Zou het waar kunnen worden wat gezongen wordt: 
 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 
een gebaar dat bijzonder zal zijn. 
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We staan stil bij het verhaal van Naomi, Orpa en Ruth 

En we steunen elkaar en beloven, 

na het leed dat we hebben doorstaan, 

dat wij zien wat het nieuwe betekent  

en daar zinvol mee om zullen gaan. 

 

En ik hoop dat we zullen ervaren, 

In geloof dat de liefde ons leidt: 

Voor elkaar en voor moeder aarde  

goed te zorgen nu en altijd. 

Liturgie ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Als een hert dat verlangt naar water (opname en meezingen) 

*Welkom & mededelingen 
Wij bereiden ons voor 

*Intochtslied psalm 42:1 en 5 
*Stil gebed 
*Onze hulp en Groet 
*We luisteren ter inleiding op het kyrië-gebed naar  
*Kyriëgebed 
*We zingen als glorialied : HH 496, twee keer (Waar twee of drie) 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed bij de opening van de Schrift 
*Inleiding op het thema 
*Kindermoment: gesprek met de kinderen & zingen 

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring en we zingen  
Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht.  

*Bijbellezing:  Ruth 1 
*Lied:  lied 418:1 en 2 (God geef ons de 
kracht) 
*Bijbellezing: Romeinen 8:31- 39 
Lied:   lied 675: 2 (wat kan ons….) 
 
*Moment van bezinning 
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Mededelingen 

Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar dhr. en mw. P. 
Kooistra-Tjallinga, De Bron 5. 

Seniorenmiddag 16 november – Te voet naar Rome 
Donderdagmiddag ; aanvang 14.30 uur in de Maranatha kerk. Dan hoopt dhr. 
Wim van Broekhuizen uit Kootwijkerbroek bij ons te gast te zijn;hij komt 
vertellen over zijn tocht naar Rome die hij in 2022 gelopen heeft. Aansluitend zal 
er een stamppottenmaaltijd zijn; u kunt u zich voor deze maaltijd aanmelden bij 
Cock Kroon via kw@maranathakerk.net of via de telefoon bij Geurtje  van 
Engelenhoven, 0318 - 48 42 86 of Ali bol, 0318 - 30 15 68. Van harte welkom! 
 

Gespreksavond 

Donderdagavond 9 november om 20.00 uur willen we van start gaan met de 
gespreksgroep voor grensgangers n.a.v. het bijbelboek Ruth! ( vervolg van de 
gespreksgroep voor twijfelaars; maar iedereen is welkom). Geef dat even aan bij 
de predikant: carolineoosterveen@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

*Dankzegging, voorbeden, stil gebed  
afgesloten door Lied 1006 ‘Onze Vader’  

*Inzameling van de gaven in de kerk. : 
 1e Kerk  2e onderhoudsfonds 

*‘Wij blijven geloven’, door de WelcomeSingers in wisselzang met de gemeente 
WelcomeSingers: 

Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 

de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, 

waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 

en dat aan elk leven betekenis geeft. 

 

En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden, 

hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 

nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 

wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.   

Allen: 

 

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 

ook nu in een wereld van steen en metaal 

om buiten onszelf voor de ander te leven: 

ons kleine begin van zijn groot ideaal. 

 

Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken 

zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 

En 't morgenrood rijst, dat zijn komst met de wolken 

verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

*Zegenbede 
*Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’  
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*Lied: HH 677 

 

2    
God roept, en in Hem is de 
kracht, 

 die onze zwakheid staalt. 
 Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
 en onze vaart bepaalt. 
 Dat Hij ons over grenzen heen 
 laat zien het groot gezicht 

 van aller mensen 
vriendschapskracht 

 in 't ene, godlijk licht. 

 

3    
God roept, en wat de mensen 
scheidt 

 dat zij geen scheiding meer; 
 zijn liefde houde ons allen saam 
 en samen met de Heer. 
 Want wat er in de wereld woed', 
 toch is het God die wint 
 en in een elk die Hem behoort 
 het nieuwe rijk begint. 
  

Gaven en gebeden 

*Inzameling van de gaven in de kerk. : 
 1e Kerk  2e onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, Onze Vader 
Heenzending en zegen 

*We zingen als slotlied HH lied 233:1 ( laat me in U blijven groeien, bloeien) 
(De kinderen van de oppas worden opgehaald) 

*Zegen,  die we beantwoorden met HH lied 233: 3 ( nee Heer, ik wil van U niet 
scheiden) 
*Orgelspel 
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Mededelingen 

Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar dhr. en mw. P. 
Kooistra-Tjallinga, De Bron 5. 

Seniorenmiddag 16 november – Te voet naar Rome 
Donderdagmiddag ; aanvang 14.30 uur in de Maranatha kerk. Dan hoopt dhr. 
Wim van Broekhuizen uit Kootwijkerbroek bij ons te gast te zijn;hij komt 
vertellen over zijn tocht naar Rome die hij in 2022 gelopen heeft. Aansluitend zal 
er een stamppottenmaaltijd zijn; u kunt u zich voor deze maaltijd aanmelden bij 
Cock Kroon via kw@maranathakerk.net of via de telefoon bij Geurtje  van 
Engelenhoven, 0318 - 48 42 86 of Ali bol, 0318 - 30 15 68. Van harte welkom! 
 

Gespreksavond 

Donderdagavond 9 november om 20.00 uur willen we van start gaan met de 
gespreksgroep voor grensgangers n.a.v. het bijbelboek Ruth! ( vervolg van de 
gespreksgroep voor twijfelaars; maar iedereen is welkom). Geef dat even aan bij 
de predikant: carolineoosterveen@gmail.com. 
 

  

5 

 

Liturgie avonddienst 

Welkomdienst 
Voor de dienst zingen de WelcomeSingers 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 105:1,3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’  
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed om de geest van God 
*Lied 333 ‘Kom, Geest van God’  
 1x WelcomeSingers, daarna 1x allen 
*Schriftlezing Jeremia  31:31-34 
*Lied 974: 1,2,3 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’  
 WelcomeSingers vers 1, allen vers 2+3  
*Schriftlezing I Corinthiërs 13 
*‘Liefde’, door de WelcomeSingers in wisselzang met de gemeente 
WelcomeSingers: 

1. Kon ik alle talen spreken,  

stemden engelen mijn tong,  

mocht de liefde mij ontbreken,  

ik zou galmen als een gong.  

 

2. Had ik gaven van profeten,  

droeg mijn wijngaard goede 

vrucht,  

wist ik al wat is te weten,  

zonder liefde blies ik lucht.  

Allen: 

3. Was ik gul, onovertroffen, 

bracht ik wonderen teweeg,  

gaf mijn eigen lijf als offer,  

zonder liefde bleef het leeg.  

 

WelcomeSingers: 

4. Liefde heeft een lange adem,  

is niet praalziek, niet jaloers;  

zij kent woorden van genade,  

spreekt verwijtend noch 

platvloers. 

Allen: 

5. Liefde is niet zelfgenoegzaam,  

zij vergeldt geen kwaad met 

kwaad;  

zoekt waarachtig en 

behoedzaam  

naar een ander lied dan haat.  

6. Alles weet ze, alles draagt ze,  

alles hoopt ze vroeg of laat,  

tegen alles in volhardt ze,  

tot het uiterste in staat.  
Tekst: Eppie Dam 

Muziek: Jan de Jong 

Geschreven in opdracht van de PKN voor de startzondag 2011 

 
*Uitleg en verkondiging. 
*Lied 754 ‘Liefde Gods die elk beminnen’ 
*De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen 
*Lied 311:1 (v) ,2(m),7(v),8(m),10 ( v+m) ‘Wij kiezen voor de vrijheid’  


