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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Maandag 25 december 2023 

Eerste Kerstdag 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Sipke de Boer 

 

Ouderling van dienst: Joanne v.d. Vendel 

Diaken van dienst: Kees Geluk 

Oppasdienst: Kati van Maanen, Janny van Essen en Chantal 

Zandsteeg 

Kinderkring: Marjolijn van de Haar en Sylvia van Hunnik 

Beamerdienst: Erik Kwak 

Bloemendienst: A. de Boer 

 

 

Collecten: 

1e Kerk  

2e Onderhoudsfonds  

3e bij de deur collecte jeugd kerstactie 
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*Bloemen 

De bloemen van 25 december gaan met een hartelijke groet naar Ab & Wil Welgraven. 

*Hulp gezocht! 

Het oppasteam komt wederom oppassers te kort. Hierdoor is de druk erg hoog. We 

vragen u als gemeente om gaten in het rooster op te vullen. U hoeft hierin geen leiding te 

nemen qua programma. Voor nu zoeken we nog hulp op 28 januari 2024 

(Schoolkerkdienst) Oppassers met jonge kinderen willen graag in de kerk zijn. Kunt u 

bijspringen- loop binnen bij de oppas of bel Gerianne 06 06 297 65935 

*Actie Opvang vluchtelingen in de pastorie 

Voorlopige opbrengst. Wij zijn blij te kunnen melden dat de actie voor de opvangkosten 

van de Oekraïense mensen in de pastorie tot en met afgelopen woensdag op een bedrag 

van € 9.845 staat. Alle gulle gevers tot nu toe heel veel dank hiervoor.  We houden u op 
de hoogte van het verdere verloop . 

*Oliebollen Actie voor Hineni 

Vandaag (24 dec.) laatste mogelijkheid om te bestellen op de lijst in de hal. Zaterdag 30 

dec. ophalen tussen 10:00 – 12:00 uur. 
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*Slotlied: lied 503: 2 en 4 

*Zegen, beantwoord met Ere zij God 

 

Ere 

zij God, 

ere zij God, 

in den hoge, in 

den hoge, in den 

hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de men- 

sen een welbehagen. Ere zij God in den hoge, 

ere zij God in den hoge. Vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde. In de mensen, in 

de mensen een welbehagen, in de men- 

sen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij 

God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op 

aarde, in de mensen 

een welbeha- 

gen. Amen, 

amen 
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Liturgie ochtenddienst 

Eerste kerstdag 2023 

 
Mmv Welcome Singers, olv Margret Spelt 

Fluit en viool: Jacqueline en Daniëlle 

Vleugel en zang: Gijs en Sieneke 

Zang: Angelina 

Kaars en gedicht: Kristel 

Lectoren: Joost en Joan 

Orgel: Sipke 

Thema: Het Levenslicht zien 

“ik werd geboren en in jouw handen gelegd” (psalm 22) 

 

Op de dag van je geboorte “zie je het levenslicht”; een mooie uitspraak. 
In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden. Als God 

leven op aarde schept begint het met: Er zij licht. God zelf wordt ook 

vaak omschreven als licht. Jezus wordt genoemd (Levens-) licht der 

wereld. 

 

Elk jaar opnieuw is er veel dat aan het licht komt;  

mooie waardevolle gebeurtenissen, helaas ook veel donker. 

Van jongs af aan kunnen wij daar veel over vertellen, tekenen, schrijven. 

Kunnen wij onze geboortedag vieren? Levenslicht komt niet alleen 

van boven, maar ook in het hart van ons bestaan….  
Wat betekent de geboortedag van Jezus, kerst, voor ons….. 

Open je ogen en durf te dromen! 
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*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : Kerstnacht boven Bethlehem 

*Welkom & Mededelingen 

*Intochtslied: Komt allen tezamen, lied 477:1 en 4 

*Stilte 

*Onze hulp en groet 

*Aansteken van de kerstkaars door Kristel van Maanen  

Kerstfeest is een feest van Christus, 

Zoon van God lang verwacht  

Laten wij Hem nu aanbidden,  

   die ons licht geeft in de nacht. 

*We zingen lied 458  (a), eerste keer Angelina, dan twee keer allen 

*Inleiding op het thema 

*Kyriëgebed 

 

*We zingen : Kind, wij knielen voor u neer,  

1 en 2 Welcome Singers, 3 allen 

 

Kind, wij knielen voor u neer, 

o redder van ons leven, 

met een hart waaruit de rust 

soms zomaar is verdreven. 

In een wereld van lawaai 
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Kind van Jozef en Maria, 

mensenkind van bovenaf, 

Zoon van David, Gods geliefde, 

Vredevorst doorbreek de nacht. 

Als wijzelf een licht ontsteken 

en de vlam haar licht verspreidt, 

laat het zijn een vurig teken, 

Heer, van Uw aanwezigheid. 

 

Kerstfeest, lichtfeest hier beneden, 

zingen wij de englen na: 

Eer aan God, op aarde vrede, 

mensenliefde, neergedaald. 

Draag het lied op englenvleugels 

om verzoening, eerherstel. 

Vrede, hand in hand met vreugde, 

schenk het ons, Immanuël. 

 

*En samen met de kinderen: Midden in de winternacht 

 

Midden in de winternacht ging de hemel open 

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied herders waarom zingt gij niet 

Laat de citers slaan blaast de fluiten aan 

Laat de bel laat de trom laat de beltrom horen 

Christus is geboren 

 

*Inzameling van gaven in de kerk : 1
e
 Kerk 2

e
 onderhoudsfonds 

*Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Kinderen uit de oppas komen binnen voor de zegen 
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Geef mij terug aan mijn broeders, 

de zonen van Jakob. 

 

God van Jakob, van jou wordt gezegd 

dat jij de vernederden ziet – wat zeg je? 

'Gestild wordt de honger der armen'? 

Daar hou ik je aan. 

 

'Wie neerligt in het stof zal Hem aanschouwen' –  

ik kan ze niet denken, die woorden 

maar grijp ze vast. 

 

*We luisteren naar Gijs en Sieneke: Be born in me 

 

*Moment van bezinning 

 

*We zingen: Kerstfeest, lichtfeest in het donker, 1 en 3 allen, 2WS 

Kerstfeest, lichtfeest in het donker, 

feest van het gezegend kind, 

in de kribbe ligt het wonder 

waarvoor ik geen woorden vind. 

En mijn hart vergeet de wereld 

in de stilte van de stal, 

waar de adem van de hemel 

mij gelukkig maken zal. 
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waar onrust niet meer overwaait 

zoeken we de stilte. 

Om ons te redden kwam U hier, 

kind, in onze kilte. 

 

Heer, wij buigen ons voor U 

en leggen aan Uw voeten 

alle leed en alle pijn 

waarmee we leven moeten. 

In die maatschappij van ons 

is zoveel slecht en zoveel krom 

leugens op de lippen; 

wij roepen U die kwam als kind, 

liggend in de kribbe. 

 

God, moet dit mijn hulde zijn, 

het tonen van mijn wonden, 

goud en wierook, welvaartspeil, 

het kwaad in mij gevonden? 

Alle eer aan U, dat wij 

geloven in de heerschappij 

van uw grote liefde. 

Om ons te redden lag U daar, 

Heer, die wij aanbidden. 

 

*In memoriam Ina van der Gaast 

 

*Glorialied: Stille nacht, lied 483: vers 1 en 2, én tekst Stef Bos: 

 

Stille nacht, heilige nacht 

wat ook komt, wat ook wacht 

oorlog en vrede en liefde en haat 

dat wat zal blijven en dat wat vergaat 

er zal altijd een licht zijn dat schijnt 

tot aan het eind van de tijd. 



6 

 

 

*Gebed 

*Moment met de kinderen 

*We zingen samen met Angelina het projectlied: 

 

Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht, 

een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.  

Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin 

wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin. 

 

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed, 

de zoon van Maria, die Israël redt. 

Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind  

dat liefde komt brengen en kwaad overwint. 

 

*Eerste lezing: Lucas 2:1 t/m 20, door Joost 

*We zingen : Met fluit en trom en snaren, WS,  allen laatste 4 regels  

 

Met fluit en trom en snaren 

rondom het kind dat ons verbindt 

met fluit en trom en snaren 

in zijn familiekring. 

Hemels is Hij 

broertje dichtbij 

met Jezus samen mogen wij 

de heilige familie zijn. 

Met fluit en trom en snaren 

rondom het kind dat ons verbindt 

met fluit en trom en snaren 

in Gods familiekring. 

 

Zing vrede voor de aarde 

voor mens en dier, voor land en zee, 

zing vrede voor de aarde 

met alle englen mee. 
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Levendig licht 

hoopvol bericht 

U, hemelkind van bovenaf, 

daalt dieper dan een engel af. 

Zing vrede voor de aarde 

voor mens en dier, voor land en zee, 

zing vrede voor de aarde 

met alle englen mee. 

 

Wij mensen met verschillen, 

hier in de kring rondom het kind, 

wij mensen met verschillen 

vieren een nieuw begin. 

Heer, die ons leidt, 

woon ook in mij. 

Laat vrede nu geboren zijn, 

Uw vrede, Heer, in leed en pijn. 

Wij mensen met verschillen  

hier in de kring rondom het kind 

wij mensen met verschillen  

vieren U eensgezind. 

*Tweede lezing: psalm 22, vertaling Huub Oosterhuis, door Joan 

 Ik werd geboren 

en in jouw handen gelegd. 

Jij bent 'mijn god' van de moederschoot af. 

Weet je het nog? Ja jij weet. 

 

Stieren nemen mij op hun horens 

ik ben voor de leeuwen geworpen 

mijn hart heeft niets meer te makken 

mijn keel is aan scherven 

mijn tong vastgekleefd aan mijn strot. 

 

Waarom heb je mij verlaten 

God mijn God? 


