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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 17 december 2023 
3e Advent 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

 
Ouderling van dienst: Marjolijn Agterberg 
Diaken van dienst: Herman Schreuder 
Oppasdienst: Jolien van der Kuur en Marianne Versteeg 
Kinderkring: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Harry van Ramshorst 
Bloemendienst: H.v/d Hoeve 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren 
Organist: Betty Diender 
 
Collecten: 
1e Kerk  
2e Onderhoudsfonds  
3e bij de deur collecte jeugd + kerstactie 
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Liturgie ochtenddienst 
Thema: Kom in onze nacht 

(… met jong en oud “ toch de hoop behoeden dat kostbaar leven wint”  
 – lied 740:2) 

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Wijs mij de weg naar Bethlehem 
Wij bereiden ons voor 
*Intochtslied: lied 157a: 1 en 3 
*Stil gebed 
*Onze hulp en Groet 
*De derde kaars wordt aangestoken door Zoë Zandsteeg 

Kerstfeest is een feest van mensen   
Mensen groot en mensen klein  
En voor ieder op de wereld  
Wil de Heer de Vader zijn.  

*We zingen lied 458a, eerste keer door 
Angelina, dan 2 x gemeente 
*Inleiding op het thema 
*Kyriëgebed 
*We zingen lied 826: 1 en 3  
De schriften gelezen, gezongen, 
verbeeld en overdacht 
*Gebed bij de opening van de Schrift 
*Moment met de kinderen 
*We zingen het projectlied voor de derde advent met Angelina 

Projectlied “Een nieuw begin” | Bijbel Basics 2023 
Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht, 
een prachtig mooi plan dat geen mens had verwacht.  
Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin 
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin. 

 
Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed, 
de zoon van Maria, die Israël redt. 
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind  
dat liefde komt brengen en kwaad overwint. 

De kinderen gaan naar de kinderkring 
*Eerste lezing: Lucas 1: 39 t/m 45 
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*We luisteren naar: Maria had je door ( filmpje) 
*Tweede lezing: Lucas 1: 46 t/m 56 
*We zingen: lied 740: 1 en 2 ( op melodie: Geef vrede, Heer, geef vrede)  
*Moment van bezinning 
*We zingen: lied 505 
 
Gaven en gebeden 
*Inzameling van de gaven in de kerk : 

1e Kerk 2e onderhoudsfonds 
Bij de uitgang collecte : Jeugd en 
kerstactie 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
 
Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied: lied 464: 6, 8, 9 
*Zegen, die we beantwoorden met lied 464: 10 
 

Liturgie avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Openingspsalm: Psalm 98: 1,3,4 (staande) 
*Stil gebed, Votum en groet, waarna we gaan zitten. 
*Gebed 
*Zingen: Lied 433, Kom tot ons, de wereld wacht 
*De Bijbel open: Lucas 1: 57-80                         
*Zingen: Lied 158a 
*Verkondiging: Een reddende kracht 
*Zingen: Lied 444, Nu daagt het in het oosten, 
*Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis (staande). 
*Zingen: Lied 439: 1,4, Verwacht de komst des Heren 
*Dankgebed, voorbeden 
*Inzameling van de gaven in de kerk : 

1e Kerk 2e onderhoudsfonds 
Bij de uitgang collecte : Jeugd en kerstactie 
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*Slotlied: Lied 440: 1,4 Ga, stillen in den lande 
*Zegen, waarna: Lied‘415: 3 amen, amen, amen’. 
*Orgelspel 

Mededelingen 
*Bloemen 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar 
Schimmel-Verwoert, Rijksweg 46. Zij waren 11 december 25 jaar getrouwd. 

*Zingt u/jij mee? 
Eerste kerstdag (25 december) 's ochtends van 6.00 tot 8.00 uur kerstliederen zingend 
door Lunteren te gaan. Zingen van bekende kerstliederen vindt plaats voor en bij mensen 
die vanwege ziekte, ouderdom of om andere redenen aan huis gebonden. Deze activiteit 
vindt plaats onder verantwoording van de Hervormde Gemeente Lunteren (Oude Kerk), 
de Gereformeerde Kerk, de Hersteld Hervormde Kerk en de Maranatha kerk.  
Verzamelen om 6.00 uur bij de Maranathakerk. Om 7.45 uur wordt gezamenlijk 
afgesloten bij de Honskamp. Daarna gezamenlijk ontbijten bij de Maranathakerk. 
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*Voor wie hangt u een Hartje in de boom ? 
Kerst is weer in zicht en een nog lege boom staat in de 
hal. 
We vragen u een Hartje te hangen in de boom met een 
gedichtje 
of bemoedigende woorden voor iemand die u een 
warm Hart toe draagt. 
Zo hopen we dat er met Kerst prachtige boom staat 
met Hartelijke warmte ! 
Met een Hartelijke groet, 
De Kosteres. 
 
 
 
  


