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Mededelingen 

*Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet namens onze 
gemeente  naar Mw .A. Strootman, Boslaan 1/a. 

*Diaconiecollecte 18 febr. Omzien naar gevangenen.  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een  gevangenisstraf 
uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Kerk 
in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar 
gevangenen en hun partners en kinderen.  Bekijk het filmpje tijdens de collecte 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 18 februari 2024 
Eerste zondag 40 dagentijd 

voorbereiding met Koffietijd en meer 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Margret Spelt/Betty Diender 

 
Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Oppasdienst: Chantal Zandsteeg en Anita Wielstra 
Kinderkring: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Betsy Verburg 
Bloemendienst: M. den Boer 

 
Avonddienst : aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: dhr. Cock Kroon Lunteren 
Organist: Job André 
 
Collecten: 
1e Diaconie/ZWO( Omzien naar gevangenen) 
2e Onderhoudsfonds   
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Liturgie avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 65 : 1 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Zingen: Psalm 65 : 2, 3 
*Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel 
*Schriftlezing: Johannes 6:1-15 en vers 32-35 
*Zingen: Psalm 105 : 1, 15, 18 
*Verkondiging: Leg het maar in Jezus’ 
handen!  
*Meditatief orgelspel 
*Zingen: NLB 536 : 1, 2, 3, 4 
*Geloofsbelijdenis 
*Zingen: NLB 562 : 1, 3 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Inzameling van gaven in de kerk 1e diaconie ( 
omzien naar gevangenen) 2e 
onderhoudsfonds 
*Slotlied: Psalm 65 : 5, 6 
*Heenzending en zegen, gezongen ‘amen’ 
*Orgelspel 
  



6 

 

 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
 
 
U bent God de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
  

(kinderen van de oppas komen binnen) 
*Zegen, die we beantwoorden met  lied 416: 1 Ga met God en Hij zal met je zijn 
*Orgelspel   
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Liturgie ochtenddienst 

*Orgelspel 
*Voor de dienst zingt Gerrie  "Hier is rust"(Sela)  
 met aansluitend  koor en allen “Stil mijn ziel, wees stil" (allen) 
Hier is rust 
Hier is ruimte 
Hier komt mijn ziel op adem 
 
Ik ben vrij 
Ik mag leven 
Hier komt mijn ziel op adem 
 
Allen: 
Stil mijn ziel wees stil 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
In je beproevingen en zorgen 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 

En hef je schild tegen de pijlen van 
verleiding 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd 
heeft 
Wacht, wacht op de Heer 
De zwartste nacht 
Verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt 
 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
Ik rust in U alleen  

 
*Welkom en mededelingen  
*Zingen lied 413: 1,2,3 Grote God wij loven U  
*Votum en groet 
*In memoriam Riek Borren en Henk Hutten 
*Zingen lied 23b: 1 
*Aandacht voor liturgisch bloemstuk en aanvang veertigdagentijd 
*“Hulp bij het tillen” ( gedicht uit “Momenten van rust" door Marjan Munters): 
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Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus   Galaten. 6:2 
De meeste vrouwen zouden hulp vragen wanneer ze een koffer van honderd pond 
moesten optillen, maar we vermijden het om hulp te vragen bij de zware last in ons hart 
of onze ziel. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat we moeiten en problemen in ons 
eentje dragen. Daarom omringt hij ons met anderen, vrienden en familie, zodat niemand 
van ons onder een zware last hoeft te struikelen.  
Denk aan de vrouwen die jij kent en aan al die unieke vaardigheden en kwaliteiten die zij 
vertegenwoordigen. Vergeet niet om die van jezelf erbij te doen. Voeg daar hun 
achtergrond, ervaring en gaven aan toe, en dan besef je dat je tussen zwaargewichten zit 
die elkaar kunnen helpen bij allerlei zware lasten.  
Samen kun je bergen verzetten..    
*Kyriegebed  
*Zingen Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water (1x koor 1x allen) 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
*kindermoment (40 dagen project en projectlied door Angelina v. Hunnik) 

De kinderen gaan naar de kinderkring 
*Bijbellezing Mattheus 11: 28-30 
Uit NBV 21 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 
geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. ' 
En uit The Message  
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’‘Ben je moe? Uitgeput? Doodmoe van religie? Kom bij 
Mij. Ga met Mij mee en je zult je leven hervinden. Ik zal 
jullie laten zien hoe je echt tot rust komt. Trek met Mij op, 
doe met Mij mee -  kijk hoe Ik het doe. Leer de 
ongedwongen ritmes van de genade kennen. Ik zal jullie 
nooit iets zwaars opleggen of iets wat niet bij jullie past. 
Houd Mij gezelschap en Ik zal je leren hoe je vrij en licht 
kunt leven.’” 
 
*Zingen lied 538: 1,2,3,4 Een mens te zijn op aarde 
*Moment van bezinning 
 
*Zingen “Hier is rust" (Sela) 

1e Keer Gerrie 2e Koor, 3e en 4e allen 
Hier is rust 
Hier is ruimte 
Hier komt mijn ziel op adem 
 
Ik ben vrij 
Ik mag leven 
Hier komt mijn ziel op adem 
 

*Collectes 1e diaconie (omzien naar gevangenen) 2e  onderhoudsfonds 
*Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
*Zingen “Toekomst vol van hoop" 

 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 


