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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 14 juli 2024 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Margret Spelt 

 

Ouderling van dienst: Marjolijn Agterberg 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Wilma van Garderen en Gerrianne van de Heg 

Kinderkring: Franciska van de Vliert 

Beamerdienst: Barend Huitink 

Bloemendienst: J. v.d. Brink 

 

Collecten: 

1e Diaconie(Voedselbank) 

2e Onderhoudsfonds 

3e  deurcollecte jeugd 

 

Gezamenlijke Avonddienst 

in de Gereformeerde Kerk  : aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. Dick Juin Delden 

Organist: Sipke de Boer 
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*Diaconiecollecte 14 juli Voedselbank 

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. De vrijwilligers bij de 

voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. 

Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. 

Voedselbank Ede helpt, ook in Lunteren, mensen die onder het bestaansminimum leven 

met een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Helpt u/ jij ook mee om zo veel mogelijk 

geld in te zamelen voor voedselhulp?
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Mededelingen 
*Bloemen 

Deze zondag gaan de bloemen met de hartelijke felicitaties naar onze predikante 

Caroline Oosterveen, 8 juli haar verjaardag  mocht vieren 

 

 

*Muzikale zomerochtendviering 

Op deze zondag mogen we in onze dienst een begaafd 

cellist ontvangen. Matthijs van der der Kolk ; met op de 

vleugel en orgel Margret Spelt 

 

 

*Nieuwe naam voor onze gemeente. 

In de afgelopen periode hebben verschillende gemeenteleden twee namen aangedragen: 

Protestantse gemeente Lunteren Oranjekerk 

Protestantse gemeente Lunteren Goede Herder Kerk 

De vraag aan de gemeente is nu of u voorkeur heeft voor één van deze twee namen of 

hebt u nog een andere suggestie? U kunt reageren via de mail: scriba@gklunteren.nl of 

via de ideeënbus in de hal van onze kerk. Reageren kan tot 15 juli 2024 

 

 

*Het seizoen loop ten einde 

Toerusting en ontmoetings momenten worden minder, de vakanties zijn in zicht. Dat 

houdt dus niet in dat er niets gebeurt, er worden alweer plannen gemaakt voor het 

komende jaar '24/'25 en dat is mooi.  Daarom willen wij een ieder vragen die voor 

toerusting/ontmoeting in het komende seizoen een ruimte nodig  heeft, dit bijtijds te 

reserveren zodat ieder ook een ruimte krijgt. U kunt de ruimtes het beste reserveren via 

de mail: koster@gklunteren.nl  U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord!  

Anne Hazenberg 

 

 

*Startkrant 

Zoals u al in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zijn we volop bezig met de planning van 

Ontmoeting & Verdieping voor het nieuwe seizoen. En daar hoort ook dit jaar weer de 

STARTKRANT bij! Wilt u een bijdrage leveren? Stuur dan een bericht voor 20 juli 2024 

naar ontmoetingenverdieping@gmail.com en wij sturen je dan de ‘spelregels’ voor een 
pakkend artikel. Alvast super bedankt voor uw bijdrage, we kijken er naar uit! Zonnige 

groet, redactie Startkrant 2024 :Willeke Meppelder & Diana van Beek 
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Thema: Maak mij een instrument van Uw liefde en vrede 

Welkom bij een verrassende,  muzikale zomermorgenviering met Matthijs van 

der Kolk in de kerk aan de Oranjestraat!  Zondag 14 juli, 10.00 uur, Oranjestraat 

31, Lunteren  

Muziek heeft altijd een sterke invloed gehad op de menselijke geest, en 

ook in de Bijbel wordt op allerlei wezenlijke momenten muziek gemaakt. 

Muziek is immers de taal van de ziel. 

Op  deze zondag mogen we in onze dienst een begaafd cellist ontvangen. 

Matthijs van der Kolk 

(met op de vleugel  en op het orgel 

Margret Spelt) speelt enkele stukken,  

zoals o.m. het indrukwekkende  Kol 

Nidrei, the Prayer, Salut d’amour; en 
daarnaast enkele liederen uit het 

liedboek. Hoe bijzonder om in zijn 

woorden, en bovenal in zijn spel, te 

mogen horen hoe hij op zo’n jonge 
leeftijd  (hij is 17 jaar ) zijn talent beleeft en doorgeeft! Onlangs was hij nog te horen als 

‘jong talent’ in het tv-programma Podium Klassiek.  

Liturgie ochtenddienst 
*Orgelspel 

*Lied voor aanvang van de dienst: Toekomst vol van hoop 

*Welkom & mededelingen 

We bereiden ons voor 

*We zingen: psalm 150 

*sƟl gebed, votum en groet, allen: Amen 

*Kyriëgebed 

*We zingen: lied 1010: 1 

*Inleiding op het gloria 

*We luisteren naar Salut d’amour - Edward Elgar (1857-1934) 
De schriŌen gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht  

*Gebed 

*Gesprekje met MaƩhijs  
*Kindermoment: daarna zingen  

Wij gaan voor even uit elkaar,  
En delen nu het licht. 

Dat licht verteld ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 



4 

 

- Kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 

Tekst Joods gebed: 
Kol Nidre, wij doen een belofte aan U, 

o God, om de fouten niet te herhalen, in dit nieuwe jaar. 

Wij doen een belofte om 

anderen die hulp nodig hebben, te steunen. Ook als zij er niet om vragen. 

Wij doen een belofte om 

op onze tong te passen, en anderen niet te beledigen, en niet te kwetsen. 

Wij doen een belofte om 

niet zo snel kwaad te worden, en onze ouders, broeders en zusters te respecteren. 

Wij doen een belofte om 

voorzichtig met de natuur te zijn, en de aarde niet als een afvalbak te beschouwen. 

Wij doen een belofte om 

anderen te vergeven, wat zij mij aandeden, ook al vragen zij mij niet om vergiffenis. 

Luister goed, o God, naar mijn beloften en de gebeden van mijn hart. 

Laat het toch goed gaan met ons, met allen van wie wij zoveel houden, dit hele jaar. 

*We luisteren naar: Kol Nidrei op cello en orgel, Max Bruch (1838-1920) 
*SchriŌlezing: Marcus 12: 41-44 

Hij ging tegenover de offerkist ziƩen en keek hoe de 
mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in 
de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee 
muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een 
quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik 
verzeker jullie: deze arme weduwe heeŌ meer in de 
offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben 
gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, 
maar zij heeŌ van haar armoede alles gegeven wat ze had, 
haar hele levensonderhoud 

*Moment van bezinning 

*We zingen: HH 445: 1 en 2,    Ik bouw op U 

Kinderen komen terug uit de kinderkring. 

Gaven en gebeden  

*Inzameling van de gaven in de kerk 

 1e Diaconie ( voedselbank) 2e Onderhoudsfonds 

*We luisteren naar: The Prayer, - Ernest Bloch (1880-1959) 
*Dankzegging en voorbeden, SƟl gebed, Onze Vader   
*We zingen als slotlied: lied 416 

(de kinderen uit de oppas worden opgehaald)  
Heenzending en zegen ,die we beantwoorden met het lied 415:3 

*Orgelspel, deurcollecte Jeugd  
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Liturgie Avonddienst 

In de Gereformeerde Kerk 
*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: Psalm 149, 1 

*Stil gebed, Votum en Groet 

*Zingen: Psalm 149, 3 

*Gebed. 

*De Bijbel open: Handelingen 5, 1-11 

*Zingen: Lied 912, 1 + 4 + 5 + 6 

*Verkondiging: Onszelf bedriegen is God bedriegen 

*Meditatief orgelspel en zingen: Psalm 139, 1 + 14 

*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande) 

*Zingen: Lied 885 

*Dankzegging en voorbeden. 

*Inzameling van de gaven in de kerk 

 1e Diaconie ( voedselbank) 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 841, 1 + 2 

*Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt. 

*Orgelspel 

Deurcollecte jeugd 

  


