Hoe ongemerkt kwam Gods geschenk: Hij gaf zijn enig Kind. Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Geloof in Hem, ontvang in Hem Gods rijke zegening.

Zijn komst wordt door een wereld vol zonden niet verstaan, Liturgie en nieuws
In ieder hart dat Hem verwacht zal Christus binnengaan.
De kinderen komen terug. Zondag 25 december 2024
*We zingen samen, onder begeleiding van de instrumentjes: Kerst

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet Ochtenddienst aanva ng: 10.00 uur

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan . .
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Voorganger. ds. Caroline Oosterveen,

Christus is geboren! Organist : Sipke de Boer
Gaven en gebeden
*Inzameling van de gaven in de kerk 1¢ Kerk 2¢ Onderhoudsfonds
*Dankzegging en voorbeden Onze Vader
*Koor zingt: In dulci jubilo

Ouderling van dienst: Ton v. Vuren
Diaken van dienst: Piet Kooistra

Heenzending en zegen Oppasdlens.t: Gerrianne van de Heg, Corrie van Beek en Michelle
*We zingen als slotlied Lied 481: 1 allen van Veldhuizen
quintet met vleugel Kinderkring: Franciska van de Vliert
2. Christ, by highest heaven adored. Hail the incarnate Deity! Beamerdienst: Barend Huitink
Christ, the everlasting Lord, Pleased as Man with man to dwell; Bloemendienst: C. Kwak
Late in time behold Him come, Jesus, our Immanuel!
Offspring of a virgin's womb. Hark! the herald angels sing, M
Veiled in flesh the Godhead see, "Glory to the new-born King!" -m.v.
*We zingen : Lied 481: 3 allen orgel/ vleugel: Sipke de Boer
*Zegen, die we beantwoorden met Ere zij God Dwarsfluit: Jacqueline van de Steeg
Ere Projectlied: Angelina van Hunnik, Francisca van de Vliert, Sieneke Kraai
zij God, .
ere 7 God, Vleugel: Abel Bakema
in den hoge, in Quintet kleinkoor Amsemble:
den hoge, in den
hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de men- Ton Edelbroek
sen een welbehagen. Ere zij God in den hoge, Renée Rosenboom
ere zij God in den hoge. Vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde, Frank Vorage
vrede op aarde. In de mensen, in Berbe| de Vos
de mensen een welbehagen, in de men- .
sen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij Tineke Wonderman
God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op .
aarde, in de mensen Collecten:
een welbeha- 1¢ Kerk
gen. Amen,
amen 2¢ Onderhoudsfonds



Liturgie ochtenddienst
*Voor de dienst zingen we met het koor: The first Nowell
*Welkom en mededelingen
*Intochtslied: Komt allen tezamen, lied 477:1 allen en orgel 2 koor en vleugel, 4
allen en orgel
2 God of God, Light of Light,
lo, He abhors not the virgin's womb;
very God, begotten not created
O come, let us adore Him;
O come, let us adore Him;
O come, let us adore Him, Christ, the Lord!
*Stil gebed
*Onze hulp en Groet, allen: Amen
*De kerstkaars wordt aangestoken door Lev en Bowe
Jezus is geboren
Wij zijn vol lof en eer!
Geschonken is onze verlosser
Wij danken God, onze Heer.
*Amsemble zingt: Candlelight carol, met vleugel en fluit
*We staan stil bij het liturgisch bloemstuk
*Kyriégebed
*We zingen Stille nacht, lied 483: 1 en 3
*Gebed bij de opening van de Schrift
*Rondom het thema: de vertelboom en de huisjes
*Het quintet zingt:
Love came down at Christmas
What sweeter music
*Moment met de kinderen
(We zingen met) Angelina, Francisca en Sieneke het projectlied voor kerst met de
Adventslied op melodie: Sela- kerstnacht boven Bethlehem
1 Ruth ging met Naomi Laat ons zingen door de eeuwen
Terug naar het mooie Bethlehem Engelen en mensen samen
en David werd er koning
God heeft gekozen daar voor hem
Micha profeteert: In Efrata
Een koning wordt er geboren!

2 Jozef en Maria gaan

Weg uit hun eigen stad

Tijdens de reis die zij moeten doorstaan
Wordt Jezus geboren in de nacht
Refrein: Wijzen uit een land Hier ver vandaan
Ere zij God, Hoog in de hemel Zien boven Bethlehem een ster staan
vrede hier op aarde Refrein:

3. Laat de vreugde van de engelen [Refrein 2x:]
ons vandaag opnieuw omgeven Ere zij God, Hoog in de hemel
Laat de echo van hun lofgezang Vrede hier op aarde
Blijven klinken in ons leven Laat ons zingen door de eeuwen
Dat het hemels lied Van toen die nacht Engelen en mensen samen
Overal nog is te horen
De kinderen gaan naar de kinderkring

*Schriftlezing: Lucas 2:1-20, door Joan
*We zingen: lied 506: 1 met orgel en fluit

Koor met vieugel:
1 God rest you merry, gentlemen,
let nothing you dismay,
remember Christ our Savior
was born on Christmas Day

And laid within a manger
Upon this blessed morn
The which his mother Mary
Nothing did take in scorn

to save us all from Satan's pow'r Refrein
when we were gone astray.
Refrain: 3 From God our heav'nly Father

O tidings of comfort and joy,
comfort and joy;
O tidings of comfort and joy.

a blessed angel came

and unto certain shepherds
brought tidings of the same;
how that in Bethlehem was born
2. In Bethlehem, in Jewry[ the Son of God by name.

This blessed babe was born Refrein

*Moment van bezinning

*We zingen: lied 0 kleine stad, o
Bethlehem

O kleine stad, o Bethlehem, in
schaduwen gehuld,

Terwijl je diep en droomloos sliep,
heeft God Zijn Woord vervuld.
In jouw verlaten straten verscheen
het eeuwig licht.

Na eeuwenlang vol hoop en angst

toont God ons Zijn gezicht.
k ko

O Heilig Kind van Bethlehem, geef ons een nieuwe start.
Zoveel is slecht, Heer, neem het weg, wees welkom in ons hart.
Goed nieuws laat U ons horen, door engelen verteld.

O kom tot ons en blijft bij ons, o Heer, Immanuél.
% sk sk



