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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 
 

Liturgie Oud – en Nieuwjaar 
 

Aanvang dienst oudjaar: 19:30 uur 
 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen  
Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Collecten: Kerk en Onderhoudsfonds 
Beamerdienst: Betsy Verburg 
Organist: Sipke de Boer 
 
Aanvang dienst Nieuwjaar: 10:30 uur 
 
Voorganger:ds. Caroline Oosterveen,Gezamenlijk in                    
de Gereformeerde Kerk 
Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst:Bram Munters 
Organist: Betty Diender 
Oppasdienst:Geen oppas 
Kinderkring: Geen kinderkring 
Beamerdienst: Harry van Ramshorst 
Bloemendienst: M. Janssen 
Collecte: Gez. Diaconiëen:: Open Doors 
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Oudjaarsdienst 
 

Thema: “Heel deze nacht” 

 
Wij bereiden ons voor 
 
Intochtslied: psalm 90: 1 en 8  
Stil gebed  
Onze hulp en Groet  
  
Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk  
Inleiding op het thema 
We staan stil bij enkele herinneringen langs onze weg 
We zingen: psalm 71: 1, 12 en 13 
  
  
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en 
overdacht  
  
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Schriftlezing: Genesis 18: 1 tot en met 15 
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3. Wij geloven in de liefde 
    die verdeeldheid overwint. 
    Wij geloven in de hemel 
    die op aarde dan begint. 
    Ja, wij durven te geloven 
    in het licht dat ons verbindt 
 
Zegen die we beantwoorden met couplet 4: 

4. Wij geloven in een toekomst,    
    die op vrede is gericht. 
    Wij geloven in de zoektocht 
    naar dat stralend vergezicht. 
    Ja, wij durven te geloven 
    in het niet te doven licht. 
 
 

Diaconiecollecte 1 januari Open Doors 

Vervolgd worden omdat je christen bent is voor ruim 365 

miljoen christenen in de wereld realiteit.  

Open Doors steunt vervolgde christenen door Bijbels en 

christelijke boeken te verspreiden en praktische hulp.  
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Kyriegebed 

We zingen als glorialied: psalm 81: 4 en 8 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Eerste lezing: Exodus 3: 1 t/m 15 

We zingen: Wees stil voor het aangezicht van God 

Tweede lezing: Johannes 1: 1 t/m 5 

We zingen: lied 286: 1 en 3 

Overdenking 

We zingen: lied 513, nieuwjaarslied 

(Aandacht voor de) collectes 

Morgengebed, stil gebed, Onze Vader 

We zingen als slotlied (melodie lied 103c):  

1. Wij geloven in het leven, 
    uit de duisternis ontwaakt. 
    Wij geloven in de adem 
    die ons wakker heeft gemaakt. 
    Ja, wij durven te geloven 
    in het licht dat mensen raakt. 
 
2. Wij geloven in de woorden, 
    ons door Jezus voorgedaan. 
    Wij geloven in zijn voorbeeld 
    dat nog mensen op doet staan.     
    Ja, wij durven te geloven 
    in het licht, ons voorgegaan.  
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We zingen: lied 164: 1 en 2, op melodie: zo vriendelijk en 
veilig als het licht, lied 221 
We luisteren naar het lied: de vergeten mens 
https://youtu.be/-5-cFvCA-rM 
 
Moment van bezinning 
 

We zingen: lied 984: 4, 5 en 6, op melodie: O kostbaar 
kruis, lied 578 
                        
Gaven en gebeden  
  
Aandacht voor de collectes  
Avondgebed, stil gebed, Onze Vader  
  
Heenzending en zegen  
  
We zingen als slotlied: Stilte over alle landen: 1 en lied 
268:1 
 
  Stilte over alle landen 
    in deze nacht. 
    Vouwen wij tezaam de handen 
    voor deze nacht. 
    Heer omring ons met uw vrede 
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  Deel uw rust aan allen mede 
  Zo klinkt tot U onze bede 
  In deze nacht. 

 
   Lied 268: 1 
  Goede Herder, als wij slapen 
  Heel deze nacht 
  Waak dan over al uw schapen 
  Heel deze nacht 

Dat wij dromen zonder zorgen 
Veilig rusten tot de morgen 
Lieve God, bij U geborgen 
Heel deze nacht. 
 

  
Zegen die we beantwoorden met lied 90a: 1 
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Nieuwjaarsdienst 
 

Woord van welkom en mededingen 

Intochtslied: lied 216 

Gedicht 

Ik trek mijn schoenen uit, 
….. mijn ambities 

doe mijn horloge af, 
….. mijn planning 

zet mijn bril af, 
…… mijn visies 

leg mijn pen weg, 
…… mijn werk 

leg mijn sleutels neer, 
…… mijn zekerheid, 
om alleen te zijn met Jou, 
de enige ware God. 
 

Nadat ik met Jou, mijn God,  
ben samen geweest, 
 

trek ik mijn schoenen aan 

om te gaan in Jouw spoor, 
doe ik mijn horloge om 

om te leven in Jouw tijd, 
zet ik mijn bril op 

om te kijken naar Jouw wereld, 
steek ik mijn pen bij me 

om Jouw gedachten op te schrijven, 
pak ik mijn sleutels op 

om Jouw deuren te openen. 
 


