
4 

 

 

We zingen NLB 809 

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte 

Slotlied: Ga maar gerust 1 en 3 (Tekst Sytze de Vries, melodie Evangelische 

Liedbundel 246/ Johannes de Heer 96) 

 

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 

Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 

 

3.  

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

 

Zegen, die we beantwoorden met Opwekking 602, Vrede van God 
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Liturgie Hemelvaartsdag 2025 Lunteren Maranathakerk  

thema:  

 

Intochtslied: NLB 704 :1,2 en 3 

Moment van stilte  

Onze hulp en groet 

Over gebroken harten 

 

We zingen lied 663: 1, oude melodie LvdK 

 

Inleiding op het thema 

 

Gedicht 

Hier kan de hemel tussen 

'De hemel', zei hij, 'de hemel'. 

En iedereen keek omhoog. 

'Wat staan jullie 

daar toch te staren?' vroeg hij. 

'De hemel', zeiden ze, 'de hemel' ... 

En ze staarden zich een stijve nek, 

zuchtten diep en lang, 

zo groot en zo veraf leek hij. 

Kijk hier, zei hij, 

hier kan de hemel tussen. 

En hij hield zijn armen een mensbreedte uiteen. 

Geert De Kockere 
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Gebed bij opening van de Schriften 

Schriftlezing: Lukas 24:48-53 

We zingen: Zingende Gezegend 51, mel. Eens als de bazuinen klinken 

 

Hoor! Een woord van eeuwig leven- 

Christus die ten hemel vaart: 

Mij is alle macht gegeven 

In de hemel en op aard; 

Gaat vertonen alle volken 

Wat u werd geopenbaard. 

 

Doop hen in de Naam des Heren 

Vader, Zoon en Heil’ge Geest; 
Dat zij mijn geboden leren, 

Trouw en liefde allermeest. 

Roep hen op zich om te keren 

Roep hen tot het bruiloftsfeest. 

 

Ik ben met u, alle dagen, 

Nu en tot in eeuwigheid. 

Van mijn rijk zult gij gewagen- 

Ga dan heen, ga wereldwijd; 

Als gij valt zal Ik u dragen, 

Ik ben met u, voor altijd. 

We luisteren naar het lied: Zelfs nu je zwijgt https://youtu.be/z_AgsyBfJJ0 

(graag tekst hieronder tonen en lied alleen laten horen, als dat mogelijk is, liever 

zonder beeld) 

 

Zelfs nu je zwijgt, hoor ik je nog 

Zelfs nu je zweeft, voel ik je nog 

Zelfs nu ik niets meer aan je vraag, antwoord je toch 

Zelfs nu het lijkt alsof je niet meer naar mij kijkt, zie je me 

nog 

Zelfs als ik huil, troost je me nog 

Zelfs nu je dood, ben je er nog 
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Zelfs nu ik niet meer hoop op jou, vind je me toch 

Zelfs nu ik leef alsof ik hier niet achterbleef, mis ik je nog. 

 

Jij, jij bent bij mij 

alle seizoenen gaan gewoon voorbij 

Jij, jij bent bij mij 

hoe verder weg je bent hoe dichterbij 

Jij bent bij mij 

 

Zelfs als ik val, vang je me nog 

Zelfs als ik breek, heel je me nog 

Zelfs nu ik alles niet meer zie, help jij me toch 

Zelfs nu ik leef alsof ik niet meer om je geef, mis ik je nog 

 

Jij, jij bent bij mij 

alle seizoenen gaan gewoon voorbij 

Jij, jij bent bij mij 

hoe verder weg je bent hoe dichterbij 

Jij bent bij mij 

 

Moment van bezinning 

 


