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Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat 

Liturgie en nieuws 

Zondag 23 november 2025 

Eeuwigheidszondag 

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist / Vleugel : Margret Spelt 

Dwarsfluit: Jacqueline van de Steeg en Gea van Barneveld 

m.m.v. Welcome Singers 

Lector: Miep van de Sluis 

 
Ouderling van dienst: Ingrid Hagoort 

Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies 

Oppasdienst: Kati van Maanen en Anita Wielstra 

Kinderkring: Alies Hendriksen 

Beamerdienst: Aart Davelaar 

Bloemendienst: Anneke de Boer 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 

3e deurcollecte jeugd 

 

Gezamenlijke Jeugddienst PG Lunteren Oranjestraat 

Avonddienst aanvang: 19:00 uur  

Voorganger: Dhr. Joël Treuren 

Band : From East uit Veenendaal 

Collecte : Jeugdwerk  
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__________________________________________________________ 

Liturgie ochtenddienst 
Thema: Heer mijn God  

Heel mijn levensdag geef ik U terug 

Vandaag gebruiken wij de witte kleden op de kansel en op de tafel,  
als teken van de weg van nieuw leven 

 

*Orgelspel  
*Lied voor de dienst : Ik zal er zijn  
*welkom en mededelingen 

*We zingen staande: NLB 280: 1,2,3 en 4 

*Stilte, Votum en Groet, allen: Amen (we gaan zitten) 
*We staan stil bij het liturgisch bloemstuk 

*Inleiding op het thema 

 

*Lied: Heer, mijn God, alles geef ik U- door Welcome Singers 

Heer mijn God, alles geef ik U 

Wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn 

Al wat is geweest en wat komen gaat 
Heel mijn levensdag leg ik nu bij U neer 

 

*Kyriëgebed, allen: Heer, ontferm U over ons 

*We zingen: NLB 1008: 1 en 2 

*Enkele woorden  
 

*Glorialied met de Welcome Singers: Is Hij mijn herder…., naar psalm 23 

1+2+3 Welcome Singers, 4+5 Allen 

1 Is Hij mijn herder, niets ontbreekt: mijn gras is groen en fris.  

Hij brengt mij naar een koele beek, waar rust heerst, vrede is. 

Hij brengt mij naar een koele beek, waar rust heerst, vrede is. 

 

2 Mijn leven zet Hij op een spoor en ik kan verder gaan  

op paden van gerechtigheid. Hij houdt zich aan zijn Naam.  

op paden van gerechtigheid. Hij houdt zich aan zijn Naam. 

 

3 Al moet ik door een donker dal, ook daar vrees ik geen kwaad. 

Mij troosten dan uw stok en staf, omdat Gij met mij gaat.  

Mij troosten dan uw stok en staf, omdat Gij met mij gaat.  
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________________________________________________________________ 

Mededelingen 

*Bloemen De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar Jos 

en Michelle van Veldhuizen Margrietlaan 84 Ede 

 

* ROOKWORSTENACTIE VOOR DE JOODSE GEMEENSCHAP IN OEKRAINE. U 

helpt toch ook (weer) mee Grof en fijn: 4 stuks voor € 14,00 en € 3,75 per stuk. 
Runder rookworsten € 4,25 pst.  Aktie van 17 november t/m 5 december en ze 
worden thuisbezorgd. Bestellen: 0318-483660 of bestellijst in de hal.  Leo en 

Leida van Koesveld,  

 

*Dorcas Voedsel actie 

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november was de 

jaarlijkse Dorcas voedselactie. Via deze weg willen 

we iedereen bedanken voor de donaties en de 

inzet van vele mensen om de flyers uit te delen. De 

opbrengst van de actie tot op heden is € 2.099,00 

 

*Koffietijd en meer... Zaterdag 29 november is er weer een koffieochtend, met 

als thema: "En er was Licht". Hartelijk welkom van 10 tot 12 uur in de koffiezaal 

van de kerk. Graag tot dan! 
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____________________________________________________________ 

Gezamenlijke jeugddienst liturgie 

 
Liturgie JEUGDDIENST PG Lunteren 

Spreker: Joël Treuren 

Band: From East to West – Veenendaal 

 

THEMA: Wie ben ik?  
Stevig staan - jouw  identiteit in Christus.  

Liturgie Invulling: Door: 

Welkom en mededelingen (Jeugd) ouderling van dienst Ouderling van dienst  

Lied 1. Kom Heilige Geest - Sela 

2.  Mijn hulp is van U, Heer (640)  

Band en gemeente 

Onze hulp en Groet  

De predikant / spreker bidt: 

 

Onze hulp is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt 

tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen (Psalm.124:8 en 138:8). 

Daarna steekt hij zijn hand op en begroet de gemeente in de naam van God: 

Genade zij u en vrede van God onze Vader 

en van onze Here Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen. (bron site 

PKN)  

 

Maar voel je vrij om hier een eigen invulling in te doen. Wat de jeugd aanspreekt en de 

lading dekt.  

Spreker  

 

Joël Treuren 

Inleiding op het thema Een leuke nieuwsgierig makende inleiding 

 

Ken je het spel: ‘Wie is het?’  
 

Zo’n leuk raadspel, dat je alleen vragen met ja of nee mag beantwoorden en mag raden wie 
het kaartje is, dat je hebt geraapt. Hier ben je alleen met het uiterlijk bezig? Herkenbaar? 

Ben je veel met je uiterlijk bezig?  

 

Onze identiteit is niet zo aan het uiterlijk te achterhalen.  

Denk maar aan de Bijbeltekst in 1 Samuël 16:7. Waar God zegt: ‘de mens kijkt naar het 
uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. ’Maar hoe doe je dat dan? Hoe zit dat met jouw 
identiteit in jouw hart? Jouw identiteit, die in jouw hart zit mag wortelen en gegrondvest 

worden in de liefde.  

 

Spreker 

Lied 3. Who am I? – Casting Crowns 

4.  Wonderlijke kracht (872) 

5. Adembenemend (684) 

 

Band  

Gebed bij de opening van de bijbel  Spreker 

Bijbellezing • Bijbeltekst:  

Efeziërs 3 – Bijbel in Gewone Taal  

 

Spreker 

 

 

Korte overdenking/ samen in 

gesprek 

N.a.v. Efeziërs 3 

 

Wie ben ik?  

Stevig staan - jouw  identiteit in Christus. 

 

Spreker 

Lied 6.  In U weet ik wie ik ben – Hillsong in het Nederlands  

7. Houd vol (798)  

 

Allen 

Gebeden  Spreker 

Collecte Jeugd kerkelijk werk Spreker en diaken 

Slotlied 8. Jezus Overwinnaar (832) Band en gemeente 

Zegen  Spreker 
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4 Mijn tafel hebt Gij rijk gedekt, al kijkt de vijand toe. 

Mijn hoofd gezalfd, mijn beker bruist van pure overvloed. 

Mijn hoofd gezalfd, mijn beker bruist van pure overvloed. 

 

5 Uw goede vriendschap gaat met mij en wordt mijn blijvend huis.  

Wanneer ik in uw schaduw woon, kom ik voor altijd thuis.  

Wanneer ik in uw schaduw woon, kom ik voor altijd thuis.  

*Gebed 

*Gesprek met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kinderkring , we zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar 

En delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 

 

*Eerste Schriftlezing: Lucas 15: 11-30 

*We zingen: Toekomst vol van hoop, Sela 

*Tweede Schriftlezing: Openbaring 21: 1- 5  
*We zingen: NLB 913: 1  
*Overdenking  
 

*We luisteren naar vleugel en fluit  
 

*We zingen: NLB 248 (evt. de dag gaat weer voorbij) 
De kinderen komen terug  

 

*Inzameling van gaven in de kerk : 1e Kerk 2e onderhoudsfonds 

 

*Gedachtenis van de overledenen uit onze gemeente 

*We luisteren naar de WS:  
Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand  

als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant.  

Steeds als Gij uw handen opent zien uw ogen ons weer aan  

en gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan.  

 

Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag  

onze namen openbloeien op uw goddelijk gezag. 

Dan gebeurt wat wij nu dromen dat wij in uw louter licht  

tot U nader mogen komen, aangezicht tot aangezicht.  
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*Wij gedenken en ontsteken een kaars voor    
(Telkens bij het noemen en aansteken van een kaars zingen we een couplet van 

het lied: Ik zal er zijn) 
Lies van de Lagemaat- Kelderman 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Diet Landman-van der Spek 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

Hans Kiela 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

Henny Beukhof - Kroezen 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Jan Nijmeijer 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Voor wie wij ook zelf dragen in ons hart, die wij nooit vergeten, en voor degenen 
die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld, slachtoffer zijn geworden van 
zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld ontsteken wij een kaars.  
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*Aansluitend Er is nu gelegenheid zelf, hier in de kerk of thuis, een lichtje aan te 
steken. Ook na de viering is het mogelijk dit te doen 

 

*Tijdens het aansteken zingen we: lied 598 en naar Opw 582 met de Welcome 
Singers; we horen ook Corelli 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 

 

Heer mijn God, alles geef ik U 

Wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn 

Al wat is geweest en wat komen gaat 
Heel mijn levensdag leg ik nu bij U neer 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

*We zingen als slotlied: NLB 415 

*Zegen, die we beantwoorden met lied vrij naar Opw 582: 
Heer, mijn God, alles geef ik U, 
Wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn 

Al wat is geweest en wat komen gaat 

Heel mijn levensdag geef ik aan U terug 

 

Muziek 

Als u wilt kunt u ook nu een lichtje aansteken 

Deurcollecte jeugd 

  


