*Zingen Lied 675 “Geest van hierboven”
*Zegen..... vrede geven. Gezongen amen
*Orgelspel
Deurcollecte jeugd

Mededelingen
*Bloemen De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar
Elly Verseveld, Ds Liesseliuslaan 4

*Inleveren kopij “Contact” editie Mei

Inlever datum kopij
“Contact"editie Mei is niet 4 mei

/ maar 11 mei

Bijbellezen met je hart

Op weg naar Pinksteren
7, 14, 21 april, 5 en 12 mei

van 20.00 tot 21.15 uur

Met ds. Caroline Oosterveen en Edith Geluk

Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat
Liturgie en nieuws Zondag 19 april

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Caroline Oosterveen
Organist : Betty Diender

Ouderling van dienst: Martin v.d. Vendel / Holmer Doornbos
Diaken van dienst: Piet Kooistra

Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en Wilma van Garderen
Kinderkring: Edith de Rooij

Beamerdienst: Betsy Verburg

Bloemendienst: G. Overduin

Avonddienst aanvang: 19:00 uur.
Voorganger: Dhr. Bert Fluit, Lunteren
Organist : Sipke de Boer

Collecten:

1° Kerk

2¢ Onderhoudsfonds
3¢ deurcollecte jeugd



Liturgie ochtenddienst

Thema: nee zeggen
Een engel verspert voor de mens het paradijs met een vlammend zwaard, vuur......; na
het overgaan van een grens is alles anders. Herkenbaar? Keuzes maken is soms spelen
met vuur. Nee durven zeggen tegen wat echte liefde (van Godswege) in de weg staat -
hebben we dat verleerd? Kunnen we dat,
nee zeggen, ook in onze tijd?
Kan één vonk van Gods liefde in Christus ons weer de weg wijzen...?

Eén vonk is al genoeg

Om een vuur te doen ontbranden

En spoedig laait het op

En warmt je hart en handen

Zo ook als je de liefde

Van God ervaren hebt

Het warmt je hart, je straalt het uit,

Het is voor iedereen

*Orgelspel

(

*Lied voor de dienst: Wat hou ik van Uw huis
*Welkom en mededelingen

*Intochtslied: NLB 793: 1
*Stil gebed
*Onze hulp en Groet
*Kyriégebed: allen: NLB 598 (Nederlands) na elke bede (is in totaal 3 x)
*Glorialied: NLB 637:3 en 4
*Gebed
*Inleiding op het thema
*Zingen: Eén vlam is al genoeg, ELB 384, Eén vlam is al genoeg, couplet 1
*Kindermoment & zingen kinderlied:

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring

*Eerste lezing: Genesis 3: 1-13 en 20-24
*We zingen: NLB 795:1,2,3en 4

*Tweede lezing: Johannes 21: 8-14
*We zingen: NLB 769: 5en 6
*Moment van bezinning
*We zingen: NLB 794
Kinderen komen terug uit de
kinderkring
*Inzameling van de gaven :1¢ kerk 2¢

onderhoudsfonds
*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
*We zingen: NLB 793: 2
De kinderen van de oppas komen binnen
*Zegen, die we beantwoorden met NLB 793: 3
*Orgelspel
Deurcollecte jeugd

Liturgie Avonddienst
*QOrgelspel
*Welkom/mededelingen
Gemeente gaat staan
*Zingen Lied 624: 1 en 2 “Christus, onze Heer, verrees”
*Stil gebed Bemoediging en groet.
*Zingen Lied 624: 3 “Maar zijn lijden en zijn strijd”
Gemeente gaat zitten
*Gebed
*De wet als belofte
*zingen Lied 939 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”
*Gebed opening van Gods Woord
*1¢ Schriftlezing 1 Petrus 1: 13 - 23 (NBV21)
*Zingen Psalm 116: 1, 3 en 8 “God heb ik lief, want die getrouwe Heer”
*2¢ Schriftlezing Johannes 21: 1 - 14 (NBV21)
*Zingen Lied 975: 1, 2 en 4 “Jezus roept hier mensen samen”
*Verkondiging “Hoop!”
*Meditatief orgelspel
*Zingen Lied 641: 1, 2 en 4 “Jezus leeft en ik met Hem”
*Dankgebed en voorbede
*Inzameling van de gaven :1¢ kerk 2¢ onderhoudsfonds



