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*Zingen tijdens de Pinksterdienst 

Op zondag 24 mei is het Pinksteren. Voor deze 

dienst zijn we op zoek naar zangers en 

instrumentalisten. Vind je het leuk om te zingen in 

het koor of te spelen op je instrument én kun je 

oefenen op zaterdag 23 mei van 09.30 tot 11.30 

uur? Meld je dan aan door een mail of appje te sturen naar Margret Spelt. 

E-mail: margretspelt@hotmail.com WhatsApp: 06 - 45 960 302 

*Stappen in geloof Maandag 11 mei ochtendstappen. Om 10 uur verzamelen bij 

de kerk, waar we starten met een kopje koffie! Woensdagavond 13 mei zijn er 

avondstappen. We verzamelen om 19.00 uur bij de kerk. 

*Senioren nieuws. Op woensdag 20 mei is onze laatste middag van dit seizoen. 

En dus hebben we spelletjes middag, en worden er pannenkoeken gebakken. U 

bent allemaal van harte welkom. En we hopen op een gezellige middag met 

elkaar. Vervoer nodig hebt even bellen naar Tineke de Vries tel. 0318 484471. 

*Lenteplein Voor onze lentemarkt zijn we op 

zoek naar mensen 

die iets lekkers 

willen bakken of 

een heerlijke soep 

willen maken. 
Wilt u helpen? U kunt uw naam invullen op de 

lijst in de hal van de kerk.  
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Protestantse Gemeente Lunteren, Oranjestraat 

Liturgie en nieuws Zondag 10 mei  

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: Ds. Caroline Oosterveen 

Organist : Margret Spelt 

 

Ouderling van dienst: Holmer Doornbos 

Diaken van dienst: Piet Kooistra 

Oppasdienst: Corrie van Beek en Wilma van Garderen 

Kinderkring: Wieteke Keijzer 

Beamerdienst: Aart Davelaar 

Bloemendienst: J. Floor 

 

Avonddienst  aanvang: 19:00 uur.  

Voorganger: Ds. John Boogaard, Veenendaal 

Organist : Betty Diender 

 

 

Collecten:1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

__________________________________________________________ 

Liturgie ochtenddienst 

Thema: de torenbouw van Babel – God houdt ons een spiegel voor - 

*Orgelspel 

*Lied voor de dienst: Heer U doorgrondt en kent mij 

*Welkom en mededelingen 

*Intochtslied: psalm 111a: 1 en 4 

*Stil gebed 

*Onze hulp en Groet  

*Kyriëgebed: allen: Heer, ontferm U over ons 
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*We luisteren naar: Paul van Vliet: Over Leven  

 

Moet je hard zijn om te overleven  

Tot de tanden toe bewapend voor je eigen 

veiligheid 

Moet je sluw zijn om te overleven 

Voor als het zover is op het ergste 

voorbereid 

Niemand meer vertrouwen 

Altijd afstand houen 

En overal op je hoede 

Met dat ernstige vermoeden 

Dat iedere belofte wordt gebroken met de 

tijd 

 

Moet je hard zijn om te overleven 

Knokken voor jezelf en alleen voor jouw 

belang 

Zorgen dat je je nooit bloot zal geven 

Je lach onder controle je huilen in bedwang 

Naar voren ellebogen 

Kleppen voor je ogen 

Nergens zwakke plekken 

Honden hoge hekken 

 

En geloof en hoop en liefde achter het 

behang 

 

We weten dat het allemaal kan kantelen 

Naar die blijde boodschap van vrede en 

veiligheid 

Naar het wonder van ontwapenen en 

ontmantelen 

In die betere wereld van 'eenmaal komt de 

tijd' 

Dat de liefde het zal winnen 

Als we morgen maar beginnen 

En dat wij op vertrouwen 

Ook een toekomst kunnen bouwen 

 

We weten het nog wel maar het geloof dat 

zijn we kwijt 

 

Want je moet hard zijn om te overleven 

Onverschillig voor de wanhoop onkwetsbaar 

voor verdriet 

Met geen ander doel om naar te streven 

Dan ieder voor zichzelf verschanst op zijn 

gebied 

Met niemand iets te maken 

Koel berekenend schaken 

Op kansen blijven loeren 

Om de anderen te vloeren 

Dan zal je overleven 

 

Maar leven is dat niet…. 
*We zingen: NLB 823: 1  

*Inleiding op het thema 

*We zingen: psalm 118: 8  

*Gebed bij de opening van de Schrift 

*Kindermoment & zingen kinderlied:  

Wij gaan voor even uit elkaar,  

En delen nu het licht. 

Dat licht verteld ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

Kinderen gaan met lantaarn naar de 

kinderkring 

*Bijbellezing: Genesis 10: 32 - Genesis 11: 9   
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*We zingen: LB 127a ( op melodie van psalm 110) 

*Moment van bezinning 

*We zingen: NLB 823: 2,3,4 en 5 

We plaatsen de symbolen van geloof, hoop en liefde 

We luisteren naar Paul van Vliet: Wie dan wel…. 
Kinderen komen terug uit de kinderkring 

*Inzameling van de gaven :1
e
 kerk 2

e
 onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

*We zingen als slotlied: NLB 425 

De kleine  kinderen van de oppasdienst komen binnen voor de zegen  

Zegen, die we beantwoorden met NLB 675: 1 

Na de zegen Lied 708:1 en 6 

__________________________________________________________________ 

Liturgie Avonddienst 
 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Psalm 119:1, 13, 14 ‘Welzalig wie 
de rechte wegen gaan’ 
*Stil gebed  

*Votum en Groet 

*Gebed om de geest van God 

*Lied 333 (we zingen het 3 x) 

‘Kom Geest van God’  
*Lucas 15:1-10 

*Lied 944 ‘O Heer, verberg u niet voor 
mij’ 
*Jesaja 65:1,2 

*Psalm 51:5 ‘Schep in mij God’  
*Verkondiging  

*Lied 837:1,2,4 ‘Iedereen zoekt u’  
*We zingen de geloofsbelijdenis- 

zo mogelijk staande 

*Gebed 

*Inzameling van de gaven :1
e
 kerk 

2
e
 onderhoudsfonds 

*Lied 975:1,2,3 ‘Jezus roept hier 
mensen samen’  
*Zegenbede  

*Lied 423:1 ‘ Nu wij uiteengaan’ 
*Orgelspel 

_______________________________________________________________ 

Mededelingen 
*Bloemen De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet namens 

ons allen naar Fam. De Roos, Dr. P. Hoekstralaan 1.  

*Inleveren kopij “Contact” editie Mei 
 

 


